
DISPUTEN IN DEN HAAG

dat hij op maandag samen met Meijer en Bruins Slot naar de javastraat
zou terugkeren.

Maandag verschenen alleen Drion en Meijer (zij hadden Bruins Slot
nog steeds niet kunnen bereiken). Het kwam die dag tot een urenlang
gesprek tussen hen beiden enerzijds en Bosch en Drees anderzijds, zulks
opnieuw in aanwezigheid van Ie Poole die er een verslag van opstelde.'

In het begin deed Meijer de mededeling dat hij de opdracht tot
verzending van het telegram aan Eisenhower had ingetrokken, mede op
grond van de overtuiging dat de prins de tekst die hij zou ontvangen,
wel aan Eisenhower zou doorgeven (dat heeft de prins inderdaad gedaan).
Bosch, kalmer dan de vorige dag, zette daarna uiteen dat de Vertrou-
wensmannen en kolonel Koot wel degelijk op de onvoorwaardelijke
overgave van de Duitsers hadden toegewerkt; dat zij zich tot geheim-
houding verplicht hadden geacht niet alleen omdat dat door de Duitsers
was bedongen, 'maar', aldus Ie Poole's verslag, 'in het algemeen in
's lands belang'; dat zij van deskundigen een volledig beeld hadden
gekregen van de mogelijke inundaties en vernielingen; dat zij er van
overtuigd waren, 'dat, indien een overrompelende aanvalonmogelijk
zou zijn, land en volk door aanvaarding van het voorstel' (het voorstel
van Seyss-Inquart en Blaskowitz) 'een fenomenale ramp zou kunnen
worden bespaard, waartegenover ... geen enkele toezegging behoefde te
worden gedaan behoudens de garantie van een reële behandeling en
berechting der Duitse militaire en civiele autoriteiten, welke garantie een
normaal uitvloeisel (was) van unconditional surrender'; en dat de Vertrou-
wensmannen 'uiteraard de Duitsers tot iedere arglist in staat achtten' doch
in dit geval meenden dat Seyss-Inquart en 'de Oberbefehlshaber' te goeder
trouw waren. Uit dit alles concludeerde Bosch dat de illegaliteit met haar
telegram 'een kolossale beleidsfout' had gemaakt.

Drees vulde het betoog van Bosch aan met, nauwkeuriger nog dan
deze had gedaan, uiteen te zetten wat de gevolgen zouden zijn van 'een
verovering voet bij voet'; hij deelde bovendien mee dat Koots beleid de
volledige instemming had van Borghouts, de commandant van het
Strijdend Gedeelte der BS.

Meijer zette hierop de tegenaanval in. Onder verwijzing naar wat in
december en januari was geschied, trok hij de waarde van inlichtingen
van z.g. deskundigen in twijfel; indien, zei hij, de Canadezen van de
rzde april af hun offensief met kracht hadden voortgezet, dan zou hun

! Bijlage XXVII bij le Poole's toelichting op het archief van Vertrouwensmannen
tEnq., punten j en 0, gestenc. bijl. 592). .


