Eisenhower neemt de zaak over

Wij keren terug naar de situatie in Londen midden april.

Gerbrandy had, zij het met moeite, op zondag 15 april Churchill
gewonnen voor het denkbeeld, op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan en
Churchill had vervolgens op maandag Eden gevraagd, dat aanbod met
de Amerikanen te bespreken. Zowel op zondag- als op maandagavond
had het Nederlandse kabinet in aanwezigheid van van der Gaag en Neher
over het aanbod van gedachten gewisseld — de stap waartoe Gerbrandy
. (voorzover bekend, slechts na raadpleging van de koningin en van drie
ministers: de Booy, Michiels en Tromp) was overgegaan, was in beginsel
door een meerderheid in het kabinet goedgekeurd — de minderheid had
sterke twijfels aan Seyss-Inquarts betrouwbaarheid.

Op woensdag 18 april vond nieuw contact met Churchill plaats. Om
twaalf uur ’s middags werden Gerbrandy en zijn secretaris Nuboer door
Churchill ontvangen, ‘de grand old man’, schreef Gerbrandy tien jaar later,
‘lag fris in bed, een grote sigaar in de mond en een glas whisky naast
zich.”' Churchill zei dat hij Seyss-Inquarts aanbod grondig had overwo-
gen en bereid was, de aanvaarding verder te bevorderen, maar dat hij,
aangezien het hier een ‘netelig vraagstuk’ betrof (aldus Gerbrandy in ’462),
graag het standpunt van de Nederlandse regering op schrift zou ontvan-
gen. Dat werd hem toegezegd. Er werd vervolgens een concept opgesteld
dat ’s avonds in het kabinet aan de orde kwam. Die dag was bericht
ontvangen dat de Wehrmacht daags tevoren de Wieringermeer onder
water had gezet; het bericht had de twijfel aan de betrouwbaarheid van
de Duitsers belangrijk versterkt. Van der Gaag en Neher, beiden weer in
de kabinetsvergadering aanwezig, betoogden, zoals zij van de aanvang af
hadden gedaan, dat de wanhopige toestand in de hongerprovincies
eigenlijk geen keus liet en dat wat met de Wieringermeer was geschied,
hoogstwaarschijnlijk door de Duitsers slechts als waarschuwing was
bedoeld: de regering moest zich, meenden zij, in het door haar af te
geven Statement ondubbelzinnig achter Seyss-Inquarts aanbod plaatsen.
Dat advies werd niet gevolgd: in het Statement namelijk dat Churchill op
donderdag 19 april ontving (het was door de koningin goedgekeurd),
werd het accent gelegd op de wenselijkheid van militaire actie.

Er werd in het stuk?® allereerst op gewezen dat de distributiediensten
in de hongerprovincies na 28 april niets meer te verdelen zouden hebben,
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