
OPDRACHT AAN EISENHOWER

daags nadat de machtiging van de Combined Chiefs oj Staff was ontvangen,
liet het door de BBC en Radio Oranje een mededeling uitzenden, o.m.
inhoudend dat 'onmiddellijk' levensmiddelen boven de hongerprovin-
cies zouden worden afgeworpen. Eisenhower persoonlijk voerde voorts
op 25 apriloverleg met Gerbrandyen prins Bernhard die beiden naar
Reims waren gevlogen; afgesproken werd dat Seyss-Inquart in de te
voeren onderhandelingen stevig zou worden aangepakt en dat Eisenho-
wer daarbij zou worden vertegenwoordigd door zijn chef-staf, Bedell
Smith.

Al deze gebeurtenissen betekenden dat van der Gaag en Neher, die op
14 april in het bevrijde Zuiden waren aangekomen, tien dagen hadden
moeten wachten voor zij wisten dat de Geallieerden tot contact met
Seyss-Inquart bereid waren. Telkenmale hadden zij bij Gerbrandyen
andere ministers op spoed aangedrongen - telkenmale hadden zij te
horen gekregen dat de Nederlandse regering niet anders kon doen dan
wachten op de beslissing die in Washington moest worden genomen.
De twee Vertrouwensmannen hadden eigenlijk geen taak meer in Lon-
den - op 23 april vertrok Neher naar het stafkwartier van prins Bernhard
in Apeldoorn, twee dagen later volgde hem van der Gaag.

*

Het valt op dat Eisenhower de uitdrukkelijke instructie kreeg, paal en
perk te stellen aan het misdadig optreden van de SD.

Welk beleid werd in de hongerprovincies in de tweede helft van april
door die SD gevoerd?

Er was in sommige opzichten sprake van matiging.
Uit het concentratiekamp Amersfoort werd in de derde week van april

een groot aantal gevangenen vrijgelaten. Ongeveer zeventig politieke
gevangenen en dertien gijzelaars daarentegen werden in auto's naar de
strafgevangenis in Scheveningen overgebracht - hen wilde de SD als
vuistpand in handen houden. Voorts werden ruim vijfhonderd andere
gevangenen met een trein naar Utrecht getransporteerd om daar aan
Duitse stellingen te werken (op ca. honderd na wisten zij uit dat transport
te ontsnappen voor het zijn bestemming had bereikt). Er waren toen in
het kamp nog maar ruim driehonderd gevangenen over. De zorg voor
die gevangenen werd op 20 april door Schöngarth overgedragen aan
mevrouw van Overeem, hoofd van de dienst voor speciale hulpverlening
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