REDDING UIT DE NOOD

de 22ste’ dat het feit dat Seyss-Inquart (via Schwebel) had doen weten
dat Geallieerde relief-schepen naar Rotterdam konden varen, ‘bedoeld
(was) als bewijs goede trouw’. De Nederlandse regering was daardoor
niet gerustgesteld — evenmin was dat Eisenhower.

De uitermate belangrijke beslissing die op maandag 23 april in
Washington was gevallen: dat de Geallieerde opperbevelhebber gemach-
tigd was, op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan, drong niet onmiddellijk
tot de Vertrouwensmannen en Koot door, d.w.z.: Gerbrandy droeg er
wel zorg voor dat terzake op dinsdag (de dag waarop hij zelf van Major
Morton een afschrift van Eisenhowers instructies ontving) een telegram
naar Den Haag uitging, maar voordat dit de Vertrouwensmannen en Koot
bereikte (op woensdag), was al uit twee gebeurtenissen gebleken dat
Eisenhower de zaak ter hand had genomen.

Ten cerste kwam in de loop van dinsdag bij Koot een verzoek van
Shaef binnen? om te protesteren tegen eventuele nieuwe inundaties,
‘please reply what German intentions are’ (Schwebel, aan wie de inhoud van
dit telegram werd overgebracht, antwoordde de volgende dag namens
de ‘Oberbefehishaber *: * Deutsche militarische Abwehrmassnahmen einschliess-
lich Flutungen richten sich ausschliesslich nach Verhalten der Alliierten Trup-
pen ... Seit Tagen starker Druck und Angriffe auch aus der Luft gegen Greb-
belinie, sowie gegen Maas- und Waal-Stellung’ *

Ten tweede werd op dinsdagavond door de BBC en Radio Oranje de
bekendmaking van Shaef omgeroepen® die wij al eerder memoreerden:
‘de Opperbevelhebber’ (Eisenhower dus) had ‘last gegeven, dat onmid-
dellijk levensmiddelen door vliegtuigen boven bezet Nederland (moes-
ten) worden afgeworpen’; de vijand mocht dit niet ‘verhinderen en
bemoeilijken’; zware bommenwerpers met voedselpakketten konden

! Tekst van zijn telegram: av. 2 Tekst van het telegram van Shaef: av. > Tekst
van Schwebels brief d.d. 25 april 1945: a.v. * Inderdaad, als onderdeel van een plan
om, aldus een der officieren van de Prinses Irene-brigade, ‘van ’s Hertogenbosch uit
naar het noorden van Nederland door te stoten . . ., hebben we met de brigade een
bruggehoofd gevormd op de andere zijde van de rivier de Maas, bij Hedel, met het
oog op de toekomstige actie in noordelijke richting.’ (getuige R. Fack, Eng., dl. VIII
¢, p. 267) Die actie werd op 23 april ingezet, ons inziens in volledige tegenspraak met
Montgomery’s besluit van de 12de om het niet tot een Gealliecerde aanval op West-
Nederland te laten komen. ‘Hedel was al zwaar getroffen’, schreef ons een inwoner
van het stadje in 78, ‘en deze zinloze actie . .. heeft nog eens zware verwoestingen
aangericht. Na drie dagen van dood en vernielingen heeft de brigade zich terugge-
trokken." (brief, 5 maart 1978, van W.M. van Engelen) * Tekst in Vm: Her Duitse
aanbod, p. 25.
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