EERSTE BEKENDMAKING VAN ‘SHAEF’

‘zowel bij dag als bij nacht’ verwacht worden; ‘vormt’, zo heette het,

‘onder leiding van verantwoordelijke personen, groepen om naar vliegtuigen uit
te zien en de pakketten te verzamelen ... Verdeelt het voedsel onderling eerlijk
... Wij kunnen niet beloven, in ieder gebied het juiste aandeel van de pakketten
af te werpen ... Zorgt daarom zelf voor een eerlijke verdeling.’

De officieren van Shaef die, vermoedelijk zonder overleg met Eisen-
hower (hij had zich in oktober uvitdrukkelijk uitgesproken tegen het
denkbecld, levensmiddelen lukraak af te werpen), deze bekendmaking
in Reims (of Londen) hadden geformuleerd, waren er kennelijk van
uitgegaan dat er in de hongerprovincies in het geheel geen georganiseerde
distributie meer bestond. Los nog van het feit dat zij wilden gaan opereren
op een wijze die noch door Seyss-Inquart, noch door Blaskowitz was
goedgekeurd, kan men de door hen opgestelde bekendmaking slechts als
volstrekt ondoordacht aanduiden en zo werd het niet alleen door de
Nederlandse autoriteiten in Londen gezien' maar ook door de bevolking
en de autoriteiten in bezet gebied. Slotemaker schreef aan le Poole in
Den Haag dat men het aangekondigde plan in Amsterdam ‘als regel
belachelijk’ vond: ‘Wij zijn geen volk van broeders maar van hyena’s;
de verdeling wordt dus niets, omdat alles in de zwarte handel zal
komen.’? In Heemstede constateerden officieren van de BS dat in ‘alle
lagen der bevolking’ de reactie op de bekendmaking van Shaef ‘unaniem
zE&€r ongunstig’ was: na acht uur ’s avonds mocht niemand op straat en
hoe kon men dan ’s nachts naar vliegtuigen uitzien en pakketten verza-
melen? Verder: ‘de verdeling van de inhoud zou (gezien de thans ...
heersende mentaliteit) de zekerste methode zijn tot het ontketenen van
burgeroorlog.’ ‘Algemeen’ noemde men het aangekondigde plan ‘onbe-
redeneerd, naief en getuigend van volkomen miskenning van de toe-
standen hier te lande.”®

Zo oordeelde ook Seyss-Inquart. Overleg met Blaskowitz bevestigde
zijn (voor de hand liggende) conclusie dat de Wehrmacht onmogelijk
kon toelaten dat een groot aantal Geallieerde toestellen vrijelijk boven
West-Nederland zou verschijnen: welke zekerheid had men dat zij niet

' De redactie van Radio Oranje heeft haar best gedaan, ontheven te worden van de
verplichting, de bekendmaking om te roepen, maar dat mocht niet baten: de opdracht
van Shaef moest worden uitgevoerd. 2 Brief, 26 april 1945, van G. Slotemaker aan
J. le Poole (Vm, III, 50). * BS-rapport uit Heemstede, 26 april 1945 (Doc I1-500 D,

e-4).
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