REDDING UIT DE NOOD

parachutisten zouden afwerpen in plaats van voedselpakketten? Nog in
de nacht van dinsdag op woensdag kwam Schwebel bij van der Vlugt
met het dringend verzoek, namens Seyss-Inquart Londen te telegraferen
dat de aangekondigde operatié niet moest doorgaan — van der Vlugt kon
diezelfde nacht via een clandestiene telefoonlijn terzake contact opnemen
met Koots staf in Amsterdam. Maar Seyss-Inquart deed méér: hij droeg
er zorg voor dat Blaskowitz woensdagochtend via van der Vlugt en Koot
telegrafisch aan de Nederlandse regering en Eisenhower deed weten dat
de Duitse autoriteiten in West-Nederland bereid waren, voedseltrans-
porten over het IJsselmeer toe te laten alsmede uit het bevrijde Zuiden
naar Dordrecht.!

Iets later in die ochtend werden Hirschfeld en Louwes ontvangen door
Seyss-Inquart die hun gesprek over de voedseltoevoer inleidde met de
woorden uit Schillers Lied von der Glocke: ‘ Doch der Segen kommt von oben’.
Louwes zei in dit gesprek dat zijns inziens de door de Geallicerde
vliegtuigen aan te voeren pakketten het best op vliegvelden in het westen
des lands konden worden afgeworpen — Seyss-Inquart zei dat hij dat
denkbeeld met ‘de Duitse opperbevelhebber’ zou opnemen. ’s Middags
had Hirschfeld opnieuw een bespreking met Seyss-Inquart, ditmaal sa-
men met Schwebel, Miiller (de NSB-burgemeester van Rotterdam) en
Woltersom. Deze laatste betoogde in den brede dat het geenszins oneer-
vol zou zijn indien Seyss-Inquart zich overgaf. ‘De Reichskommissar’, zo
tekende Hirschfeld in zijn dagboek aan, ‘antwoordt niet dadelijk ... Hij
praat niet over vernielingen of onderwaterzettingen, doch hij wijst er op
dat het Duitse leger hier een taak heeft, die bevolen is, en dat dan
capitulatie niet mogelijk is.’ Er werd vervolgens over Duitslands toe-
komst gesproken, waarbij verschillende ‘oplossingen’ aan de orde kwa-
men. ‘Als er geen mogelijkheden voor het Duitse Rijk zijn’ (d.w.z.
mogelijkheden om het als eenheid in stand te houden), ‘dan interesseert
de Reichskommissar zich in de grond van de zaak niet voor ‘oplossingen’,
dan sluit hij liever zijn hoofdstuk in de Duitse geschiedenis waardig
af.’ 2

Seyss-Inquart had de woensdagavond, wellicht ook de donderdag
nodig om met Blaskowitz (die in Hilversum zat) en met stafofficieren
o.m. van de Lufiwaffe overleg te plegen inzake het denkbeeld dat Louwes

! Seyss-Inquart deed daarvan mededeling in een op 25 april uitgegeven persbericht
(tekst in Vm: Het Duitse aanbod, p. 25—26) waarin hij de bekendmaking van Shaef ‘een
propagandatruc’ noemde; dat persbericht werd ook als aanplakbiljet ver-
spreid. 2 H.M. Hirschfeld: ‘Dagboek’, 25 april 1945.
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