AFWERPEN OP VLIEGVELDEN?

had geopperd. Er werd een lang, aan Shaef gericht telegram opgesteld
waarvan de tekst' donderdagavond (de BBC en Radio Oranje hadden de
avond tevoren de dwaze eerste bekendmaking herhaald maar daaraan
toegevoegd, ‘dat de voorbereidingen tot het brengen van het genoemde
voedsel nog enige tijd in beslag zullen nemen’) aan van der Vlugt ter
hand werd gesteld: ‘als erste Hilfe fiir Linderung der Erndhrungsnotlage der
holldndischen Bevilkerung’ ging Seyss-Inquart er nu ‘nach Absprache it dem
Oberbefehlshaber der Niederlande accoord mee dat van vrijdag 27 april af
dagelijks tussen acht en negentien uur Duitse tijd levensmiddelen zouden
worden afgeworpen op vier plaatsen: de renbaan Duindigt bij Den Haag,
het vliegveld Ypenburg, eveneens bij Den Haag, het vliegveld Valken-
burg bij Leiden en het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam?; in het
telegram stond voorts dat de Geallieerde toestellen een voorgeschreven
route moesten volgen en dat het Nederlandse voedselvoorzieningsappa-
raat voor het verzamelen, het transport en de distributie van de af te
werpen levensmiddelen zou zorgdragen. Via Koots verbinding werd de
tekst aan de regering geseind die hem onmiddellijk aan de geadresseerde,
Shaef, doorgaf. Niet aan Shaef maar aan de Nederlandse regering deed
Seyss-Inquart bovendien weten dat hij er accoord mee ging dat relief-
schepen van het Rode Kruis (de lading van de ‘Hallaren’ was nog steeds
niet gelost) naar Rotterdam zouden varen, zij het dat daarvoor eerst de
Nieuwe Waterweg moest worden vrijgemaakt van hindernissen.

Er was op die donderdagavond 26 april dus belangrijk nieuws uit Den
Haag naar de regering en Shaef gezonden — er kwam diezelfde dag ook
belangrijk nieuws van Shaef in Den Haag binnen: een boodschap name-
lijk van Eisenhower aan Seyss-Inquart® waarin Eisenhower voorstelde
dat op korte termijn in de buurt van Amersfoort een ontmoeting zou
plaatsvinden tussen, enerzijds, ‘my representatives’, anderzijds Seyss-In-
quart, ‘the Commander in Chief Netherlands' en de ‘Senior German Naval
Officer. Die boodschap werd ’s avonds om kwart voor elf door van der
Vlugt aan Seyss-Inquart ter hand gesteld; deze vertrok een kwartier later
naar Hilversum om er opnieuw overleg te plegen met Blaskowitz — zij
kwamen tot de conclusie dat Eisenhowers bedoeling was, op hun capi-
tulatie aan te dringen. Die wezen zij af. Er werd een antwoord opgesteld*

' Vm: Het Duitse aanbod, p. 26. * Dat vliegveld lag vol landmijnen die niet tijdig
verwijderd konden worden — Seyss-Inquart deed toen een dag later, weer via van der
Vlugt en Koot, weten dat men bij Rotterdam pakketten kon afwerpen op een terrein
bij Terbregge ten noorden van de Kralingse Plas. > Tekst in Vm: Het Duitse aanbod,
p- 8. * Tekst:av.
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