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en sorteerploegen een beroep op de mannen van de luchtbeschermings-
dienst en, via de directies, op het personeel van een aantal grote bedrijven.

Dit was allemaal op zaterdag 28 april geregeld: bij de vier velden (het
veld bij Terbregge, het vliegveld Ypenburg, de renbaan 'Duindigt' en
het vliegveld Valkenburg) stonden de verzamelploegen klaar, op Ypen-
burg bevonden zich onder de wachtenden Schöngarth, de Befehlshaber der
Ordnungspolizei, de SD-chef Munt en enkele stafleden van Louwes.

Het wachten was vergeefs: het weer was zo slecht (er stond een harde
westenwind) dat in Engeland was besloten, operatie 'Manna' uit te
stellen.

Op zondag 29 april waren de weersomstandigheden gunstiger.
In Engeland steeg eskader na eskader op: allemaal Britse bommenwer-

pers, voor welker bemanningen het een hoogst welkome afwisseling was
dat zij, in plaats van een nog steeds riskante bombardementsvlucht boven
Duitsland te ondernemen, voedsel mochten gaan afwerpen ten behoeve
van in diepe nood verkerende bondgenoten. Gerbrandy was naar een van
de vliegvelden gegaan - hij wilde meevliegen, maar kon daar, gezien het
feit dat de Poolse premier Sikorski in juli' 43 bij een vliegtuigongeval
was omgekomen, geen verlof toe krijgen.'

Kort na twaalf uur verschenen de toestellen van Bomber Command, laag
vliegend, boven Rotterdam, Den Haag en Leiden. De bevolking, gealar-
meerd door de motoren van de toestellen, begreep onmiddellijk dat dit
nu het begin was van het afwerpen van voedsel waarover de BBC en
Radio Oranje al dinsdagavond hadden gesproken, waaromtrent nadien
allerlei verwarrende berichten de ronde hadden gedaan maar waar die-
genen die nog een radio hadden, kort voor één uur zekerheid over hadden
gekregen: het Nederlands Nieuws van de BBC had toen omgeroepen
dat in Engeland de eerste toestellen waren opgestegen om voedsel af te
werpen op terreinen bij Rotterdam, Den Haag en Leiden. Daar wáren ze!
De vreugde laaide op. Vreugde om tweeërlei: om de zekerheid die men
nu had dat er voedsel zou komen, voedsel als aanvulling op de minieme
rantsoenen en dat ene Rode Kruis-broodje per week, vreugde óók om
de zekerheid dat de bevrijding in aantocht was. Ja, dit wàs eigenlijk de
bevrijding al: tartend laag, ongehinderd, heer en meester in de lucht,

1 Gerbrandy bleef wachten tot de RAF-toestellen waren teruggekeerd en kreeg toen
van een van de piloten te horen: 'We vlogen over een land, bezaaid met koeien
- waarom hadden de stakkers die nog niet allemaalopgegeten?' (Gerbrandy in Het
Algemeen Handelsblad, 4 mei 1955)


