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kwamen daar de vliegtuigen van vrienden aanzetten. Dit was geen oorlog
meer, dit was vrede.

Wie een plat dak had, klom er op om te gaan zwaaien met vlaggen,
zakdoeken, theedoeken, lakens zelfs. Op pleinen en andere punten waar
men een goed uitzicht had, stroomden de mensen samen, wijzend,
juichend. Velen barstten in tranen uit. Aan ouden van dagen en zieken
die de woningen niet hadden kunnen verlaten, werd de blijde tijding
gebracht van wat daar buiten gebeurde. Wie in de nabijheid woonde van
een afwerpterrein, liep er snel heen — velen waren daar al heen gegaan
zodra hun het door de BBC omgeroepen bericht had bereikt. Zo een
inwoonster van Oegstgeest die onmiddellijk met honderden anderen
naar het viaduct was gesneld op de autoweg vlak ten westen van dat dorp,
van waaraf men een onbelemmerd uitzicht had op het vliegveld Valken-
burg. Bij dat viaduct stond Duits afweergeschut opgesteld — het werd
ontdaan van het camouflagenet.

‘O, God, ze gaan schieten! Pas op!

Laag scheren de vliegtuigen over het vliegveld — fakkels — fakkels. Ze duiden
de plaats aan waar de pakketten zullen worden uitgeworpen.

Alsof er niets aan de hand is, blijven de Moffen bij het afweergeschut staan.
Er gebeurt niets, ze schieten niet, reageren nauwelijks. Een rust daalt over de
mensen die omslaat in wilde vreugde. Daar komen ze!! Daar komen ze!! Meer-
dere toestellen scheren over velden en daken, naderen de weg met razend tumult.
Het gedender brult over de menigte heen als de toestellen heel laag over de weg
gaan. We zien de piloten zitten, de zwaaiende piloten. Hoerageroep, gehuil,
gezwaail De bode van de vrijheid! De tranen lopen me over de wangen, het lijkt
of je kapot gaat van ontroering. Ik steek de armen zo ver mogelijk uit met een
gevoel of ik ze aanraak’ —

al die emoties sloopten wat men nog aan krachten had:

‘Bij de terugkeer naar huis voelt iedereen zich doodop. Het is de mensen aan te
zien. Het lijkt of ze niet meer vooruit kunnen.”}

Er werd op die zondag door ruim 330 bommenwerpers van de RAF
ca. 400 ton aan voedsel afgeworpen. Wat Rotterdam betrof, was het feit
dat het vliegveld Waalhaven als afwerpterrein vervangen was door een
terrein bij Terbregge, door het Londense Bureau Inlichtingen tijdig, nl.
donderdagavond om elf uur, doorgegeven aan Shaef maar die correctie
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