BIJ SEYSS~-INQUART, 29 APRIL

reau ir. H.H. Wemmers (de aanvoer van steenkool was nauwelijks
minder urgent dan die van voedsel) en de hoofdinspecteur van de
volksgezondheid dr. C. Banning. Aan het eind van de middag vond toen
een tweede bespreking plaats waarbij ook Wemmers en Banning aanwe-
zig waren. ‘Alle punten op het gebied van voedselvoorziening, verkeer,
kolen, olie, benzine, volksgezondheid etc. passeerden de revue’, schreef
Hirschfeld ’s avonds in zijn dagboek. ‘De R[eichs] K[ommissar] was
ernstig doch zeer beheerst. Gezien de berichten over de radio’ (de
berichten over de oorlog en over de inmiddels begonnen voedseldrop-
pings) ‘is een spoedige ontknoping te verwachten’

Die ontknoping zou voor Seyss-Inquart betekenen (hij was zich daar-
van bewust) dat hij zou worden berecht — voor Hirschfeld dat hij zijn
functie zou neerleggen. Niet zonder tevredenheid over wat hij in het
algemeen en, naar hij meende, ook in de laatste maanden had bereikt:
het door hem vijf jaar lang geleide deel van het overheidsapparaat zou de
door de Geallieerden te verlenen hulp opvangen en zijn gesprek met
Seyss-Inquart op 2 april had tot een keten van gebeurtenissen geleid die
in Achterveld hun voorlopige afsluiting zouden vinden. ‘In Holland’, zo
schreef hij die avond verder,

‘zal geen schot meer vallen. Het gehele capitulatieprobleem kan voor de Geal-
lieerden mijns inziens alleen maar zijn een rustige overgave van Nederland,
Denemarken en Noorwegen. Gezien de twijfels van de laatste maanden komen
wij er dan wonderbaarlijk goed af. Ondanks alle persoonlijke gevoelens meen
ik voor mij zelf een waardig slot van mijn ambt in de bezettingstijd te moeten
prefereren, omdat ik weet hoe precies ik de gang van zaken heb aangevoeld en
met hoe weinig twijfels ik zelf met mijn naaste vrienden het terrein daarvoor
heb doen rijp worden. Het lijkt wel een onbegrijpelijke synchronisatie.”!

Seyss-Inquart en de overige Duitsers, onder hen ook weer Schwebel en
Plutzar, en de zeven Nederlanders reden in de ochtend van maandag 30
april metauto’s (in de zijne zat Seyss-Inquart gedeelten uit Bachs Matthdus
Passion te neurién) via Amersfoort naar het niemandsland tussen de
Canadese en de Duitse linies. Daar stapten zij uit, te voet gingen zij

' H.M. Hirschfeld: ‘Dagboek’, 29 april 1945.
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