REDDING UIT DE NOOD

Geallieerden opengesteld), de aanwezige officier van de Kriegsmarine
moest meedelen hoeveel tijd het zou vergen, de Nieuwe Waterweg en
de waterweg via Dordrecht vrij te maken van obstakels en mijnen. Er
werd afgesproken dat van woensdag 2 mei af elke dag op tien afwerp-
terreinen I §00 ton aan levensmiddelen zou worden gedropt (daar is men
beneden gebleven) en dat tweehonderd Geallieerde vrachtauto’s uit de
overslagplaats Rhenen (Rhenen met omgeving zou geneutraliseerd wor-
den) per dag 1 000 ton levensmiddelen naar het westen zouden vervoeren
(de Geallieerden zouden voor de auto’s en de benzine zorgen, Oyevaar
moest zorgen voor Nederlandse chauffeurs); tenslotte, dat van vrijdag 4
mei af elke drie dagen drie schepen van ca. 2 000 ton ladingen voedsel,
steenkolen, benzine en olie naar Rotterdam zouden brengen. Afgespro-
ken werd 66k dat de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening haar
transporten over het IJsselmeer zou hervatten.

Al die afspraken werden in het Engels en het Duits op schrift gesteld.
Het nam allemaal enkele uren in beslag. Daarbij bleek dat op bepaalde
punten nadere regelingen getroffen moesten worden, o.m. met Blasko-
witz’ staf (voor het vaststellen van de grens van het te neutraliseren gebied
bij Rhenen) en met de leiding van het in het bevrijde Zuiden door het
Militair Gezag gevormde Commissariaat Noodvoorziening. Afgesproken
werd dat beide besprekingen in het bevrijde Wageningen zouden plaats-
vinden: daarheen zou Blaskowitz’ chef-staf Reichelt zich begeven op
dinsdag 1 en Louwes op woensdag 2 mei; woensdag zou Schwebel
meekomen: de protocollen van wat in Achterveld was afgesproken,
zouden dan zijn getypt en die zouden ondertekend en uitgewisseld
kunnen worden.

De door prins Bernhard genoteerde punten werden in Achterveld niet
aan de orde gesteld. De prins voerde over die punten overleg met Bedell
Smith en deze zei dat hij wel iets over de gevangenen zou zeggen maar
dat hij in plaats van de overige punten liever een ander met Seyss-Inquart
wilde bespreken dat een veel algemener strekking had: de volledige
capitulatie van de bezetter.

Die bespreking vond, terwijl de werkcommissies in verschillende
schoollokalen zaten te overleggen, in een vrij kleine ruimte plaats waar
men (Bedell Smith wenste een informele sfeer) om een ronde tafel ging
zitten: Bedell Smith, Strong, de Guingand, Susloparow, prins Bernhard
en twee tolken, een voor het Russisch, en min of meer tegenover hen
Seyss-Inquart, Schwebel, Plutzar. Er kwam een fles gin op tafel — ook de
Duitsers kregen een glas vol; dat gaf hun de indruk dat met Bedell Smith
wel te praten viel.
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