Mussert / Seyss-Inquart / Blaskowitz

In hoofdstuk 14 vermeldden wij dat, toen de Canadezen in het oosten
des lands noordwaarts oprukten, Mussert via de Afsluitdijk de wijk
genomen had naar het westen; hij kwam op s april in Den Haag aan,
waar hij zijn intrek nam aan de Korte Vijverberg in het vroegere huis
van Groen van Prinsterer waar vodr de bezetting het Kabinet der Konin-
gin was gevestigd en waar de NSB begin ’43 haar Secretarie van Staat
had kunnen inrichten. Ook andere vooraanstaande NSB’ers waren via de
Afsluitdijk ontkomen, daarnaast eveneens, per fiets, vele honderden
Landwachters. Een deel van die Landwachters werd naar het concentra-
tickamp Amersfoort gedirigeerd waar immers talrijke barakken leegston-
den en waar nu een Landwacht-kamp werd ingericht; van de Landwach-
ters evenwel die voor de Engelsen en Canadezen uit van de Veluwe
westwaarts trokken, kwamen velen in Utrecht terecht.

Er was, zoals uit hoofdstuk 4 bleek, in de hongerwinter veel over die
Landwacht te doen geweest. Rauter had gewenst dat de Landwachters
militair zouden worden ingezet, Mussert had zich daartegen verzet, maar
in januari had de inspecteur-generaal van de Landwacht, van Geelkerken,
die eind december door Mussert als plaatsvervangend leider van de NSB
was afgezet, zich bereid verklaard, zoveel mogelijk Landwachters voor
de militaire inzet te winnen — hij was nadien, hoewel nu ook als lid van
de NSB door Mussert geroyeerd, tot Kommandeur van de Landwacht
benoemd. Voor de militaire inzet had zich in het oosten des lands vooral
ook de fanaticus Rambonnet ingespannen die daar de Landwacht-een-
heden die de spoorlijnen bewaakten, onder zijn bevelen had. Rambonnet
nu verscheen op 11 of 12 april in het kamp te Amersfoort en zei daar dat
elke Landwachter die dat wenste, onder zijn leiding in de Waffen-SS, tw.
in de Landstorm Nederland, kon worden opgenomen en dat wie dat
weigerde, naar huis kon terugkeren. Er waren omstreeks vijfhonderd
weigeraars; in plaats dat zij Amersfoort konden verlaten, werden zij tot
hun verontwaardiging in het concentratiekamp opgesloten. Dat laatste
ging van Geelkerken te ver: hij gaf zich moeite dat die omstreeks
vijfhonderd zouden worden vrijgelaten (dat lukte na enkele dagen). Hij
begreep overigens dat van een gesloten overgang van de Landwacht naar
de Waffen-SS geen sprake kon zijn. Toen hij op 15 april in Amersfoort
en drie dagen later op het Janskerkhof te Utrecht de Landwachters
toesprak (‘ik verwacht’, zei hij in Utrecht volgens een der toehoorders,
‘dat iedere man zijn plicht zal doen, net zo lang tot wij eindelijk in
Scheveningen belanden, waar ieder dan maar een kano moet zoeken en
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