
SEYSS-lNQUART BIJ OÖNITZ

gezegd!); die terugkeer mislukte: door het slechte weer kon de motor-
torpedoboot in de nacht van donderdag op vrijdag niet uitvaren. Op
vrijdag had hij in Flensburg een tweede bespreking met Schwerin von
Krosigk (Himmler was er bij aanwezig) "übet', aldus weer Dönitz' adju-
dant, 'Kapitulationsfragen und weiter eu gehende Wege.' Opnieuw werd
vastgesteld dat het Seyss-Inquart zou zijn die diende te trachten, met de
Geallieerden in gesprek te komen. In Den Haag kreeg Schwebel uit
Flensburg de opdracht, aan Shaef te vragen of Seyss-Inquart een vrijge-
leide kon krijgen om naar West-Nederland terug te keren teneinde de
voorwaarden voor een wapenstilstand te bespreken. Schwebel zocht
onmiddellijk van der Vlugt op, maar deze zei: 'Er is voor de Duitsers
maar één ding mogelijk; dat is: onvoorwaardelijke capitulatie, en daar-
voor is Seyss-Inquart niet nodig.' 2

*

In de dagen, voorafgaand aan de conferentie te Achterveld, waren de
Vertrouwensmannen en kolonel Koot zich grote zorgen blijven maken
over het lot van de politieke gevangenen (zij hadden vernomen dat in
Zutphen Todeskandidaten vlak voor de bevrijding waren doodgeschoten)
en over mogelijke wanhoopsdaden van de Landwacht en de Landstorm
- namens hen had van der Vlugt op de dag van de conferentie in een
brief aan Seyss-Inquart" aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating van
alle politieke gevangenen en de onmiddellijke ontwapening van Land-
wacht en Landstorm, alsook op het terstond verwijderen van alle explo-
sieve ladingen. Een tweede brief van dien aard volgde op de j oste" en
daarin deelde van der Vlugt mee dat aan Nederlandse kant (d.w.z. door
Koot) maatregelen waren getroffen, "um nicht nur Sabotage sondern aucli
Tätigkeiten gegen SD und andere deutsche Instaneen Einhalt eu gebieten' (dat
sloeg op het bevel waarmee de sabotage was stopgezet). Seyss-Inquart
antwoordde niet - vandaar dat de Vertrouwensmannen en Koot op 2 mei
aan Louwes een voor prins Bernhard bestemde brief meegaven" waarin

I Althans: dat schrijft deze in zijn memoires (A. Speer: Erinnerungen, p. 498), maar wij
nemen aan dat Seyss-Inquart in werkelijkheid heeft gezegd dat hij verwachtte,
gearresteerd te worden wanneer na zijn terugkeer zou blijken dat geen enkel accoord
met de Geallieerden mogelijk was. 2 Getuige A.]. Th. van der Vlugt, Enq., dl. V c,
p. 131. 3 Tekst in Vm: Het Duitse aanbod, p. 20. 4 Tekst: a.v., p. 21. 5 Tekst: a.v.,
P·9-IO.


