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gekomen (hij had in de voorafgaande dagen die inlichtingen regelmatig
doorgegeven aan de waterstaatsdeskundige van het Reichskomimissariat),
Reichelt toen een nauwkeurig beeld, waar nog gevaar dreigde, vooral
ook wanneer de Wehrmacht op het allerlaatst verdere haveninstallaties en
verkeers- en spoorbruggen zou opblazen. Reichelt antwoordde dat ‘de
Oberbefehishaber’ bevolen had, alle vernielingen na te laten, maar erkende
dat deze wellicht niet de ‘kwaadwillige elementen’ in de hand had; hij
zei voorts dat het in de bedoeling lag, de Landwacht geleidelijk te
ontwapenen.

Uit wat Reichelt betoogde, kan men concluderen dat Blaskowitz toch
nog een slag om de arm hield: als de onvoorwaardelijke overgave zou
inhouden dat zijn militairen in Russische krijgsgevangenschap zouden
raken, dan zou hij het tot de ‘endgiiltige Kampf im westlichen Holland’ laten
komen, althans: daarmee dreigde hij. Het kan dan ook niet anders of ook
hij werd verrast toen zich die vrijdagavond om ongeveer negen uur, vrij
kort nadat Reichelt hem in Hilversum verslag had uitgebracht van de
bespreking met Koot, het bericht begon te verspreiden dat Field Marshal
Montgomery bij Liineburg de onvoorwaardelijke overgave van de Wehr-
macht in heel Noordwest-Europa had aanvaard, West-Nederland inbe-
grepen.

Slot

Voordat wij aan het volgende hoofdstuk (‘Het Westen bevrijd’) toeko-
men, is er één punt waarbij wij dienen stil te staan: het dispuut tussen
enerzijds de Vertrouwensmannen en Koot, anderzijds de gebundelde
illegaliteit. Een heftig dispuut! Het heeft na de bevrijding enkele jaren
lang de gemoederen van velen beziggehouden.

Eerder wezen wij er al op dat de Vertrouwensmannen, voorzover zij
vaste verbindingen hadden met illegale groepen, scherpe kritiek ontvin-
gen van diegenen met wie zij op illegaal gebied hadden samengewerkt,
hoon zelfs: zij werden lieden genoemd die, zo werd het gesteld, dwars
tegen het ethos van verzet en illegaliteit in hadden gehandeld — Bruins
Slot zal wel niet de enige zijn geweest die, zoals hij tegen Oranje deed,
de term ‘verrader’ in de mond nam. De animositeit tegen de Vertrou-
wensmannen nam nog toe toen Koot, gelijk vermeld, enkele dagen voor
de bevrijding de drie sectie-vertegenwoordigers in de Contact-Commis-
sie te verstaan gaf dat hij niet op Seyss-Inquarts aanbod zou zijn ingegaan,
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