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De aangevallen oud-illegaliteit liet het er niet bij zitten.
In de lente van '50 verscheen in opdracht van de Grote Advies-

Commissie der Illegaliteit het (door mr. H.W. Sandberg geschreven)
Witboek over degeschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding
en daarin werd een uitvoerig gedeelte van 20 pagina's' gewijd aan 'De
besprekingen met de Duitsers in april-mei I945'. Uiteraard waren daarin
de protest-telegrammen opgenomen. Ook werden de motieven welke
tot het verzenden van die telegrammen hadden geleid, uitgebreid weer-
gegeven. 'Het ingaan op het vijandelijk voorstel', zo werd opgemerkt,

'impliceerde het accepteren van de Duitse voorwaarden van stillegging van het
Geallieerde offensief en, de facto, van alle illegale activiteit in de nog bezette
provincies. Het aannemen van dergelijke voorwaarden in deze omstandigheden
achtte de verzetsbeweging op zichzelf reeds uitgesloten en in strijd met de politiek
van unconditional surrender. Bij aanneming van het Duitse aanbod en bij voortdu-
ren van de strijd in Duitsland gedurende enkele maanden ... zou een situatie in
Westelijk Nederland ontstaan die naar de mening van de illegaliteit volstrekt
onaanvaardbaar was ... Bovendien zouden de door de Geallieerden aan te voeren
voedingsmiddelen niet alleen aan de Nederlandse bevolking maar ook aan de
vijand ten goede moeten komen ... De gevolgen van een dergelijke situatie voor
het moreel van ons volk en voor ons politiek prestige in het buitenland ... zouden
niet minder dan fataal zijn geweest.'

Daar kwam dan nog bij dat, aldus het Witboek, Seyss-Inquarts aanbod
eigenlijk nodeloos was aanvaard: op I2 april zou de Wehrmacht haar
inundatievoorbereidingen nog niet hebben voltooid (gewezen werd op
het haastwerk aan de IJsselmeerdijk van de Wieringermeer) en 'om-
streeks 15 april' had 'de toen op de Veluwe aanwezige leger- en tankmacht
der Geallieerden zonder belangrijke tegenstand en moeilijkheden naar
Amsterdam kunnen doorstoten.' Voorts was er 'geen enkele reden (ge-
weest) om aan te nemen dat de Duitsers zich ditmaal aan een afspraak
zouden houden.' Dan: de Vertrouwensmannen hadden in enkele stukken
wel op een snelle militaire bevrijding aangedrongen, maar daar hadden
zij eigenlijk zelf niet in geloofd - 'in werkelijkheid (hadden zij) slechts
één mogelijkheid (gezien): ingaan op het Duitse voorstel.' Verder: de
Vertrouwensmannen en Koot hadden

'niet ingezien dat, terwijl acceptatie van het oorspronkelijk aanbod (capitulatie
met als enige voorwaarde reële berechting van Duitsers en uitblijven van aan-
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