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Zij zijn op Seyss-Inquarts aanbod ingegaan. Dat heeft als voornaamste
gevolg gehad dat op 29 april met het afwerpen van voedsel een begin is
gemaakt en dat daags daarna in Achterveld kwam vast te staan dat binnen
enkele dagen in vrachtauto's, binnenschepen en zeeschepen meer voedsel
naar de hongerprovincies zou worden overgebracht. Achteraf kan men
stellen dat Seyss-Inquarts aanbod en de aanvaarding daarvan door de
regeringen van Nederland, Engeland en de Verenigde Staten slechts van
beperkte historische betekenis zijn geweest: was er geen aanbod geweest,
dan zou als gevolg van de Duitse capitulatie vermoedelijk op zondag 6
mei in plaats van op zondag 29 april een begin zijn gemaakt met de zo
doeltreffend voorbereide B-2-hulpverlening. Er is dus slechts een week
gewonnen, niet meer.

Die constatering achteraf helpt ons niet veel verder. Duitslands ineen-
storting heeft zich nu eenmaal in de laatste dagen van april en de eerste
van mei voltrokken met een snelheid die in de eerste helft van april
moeilijk kon worden voorzien en in elk geval niet voorzien is, niet in
Londen (op 16 april aan Eden seinend, dacht Churchill dat voor die
ineenstorting wellicht nog' a period of two or three months' nodig zou zijn)
en niet in bezet gebied. Daar was het de Vertrouwensmannen en Koot
verre van aangenaam dat zij een aanbod van Seyss-Inquart doorgaven
(13 april), en Gerbrandy, andere Nederlandse ministers en Churchill
hebben aan de aanvaarding van dat aanbod zwaar getild. Wij wagen te
veronderstellen dat het aanbod niet zou zijn doorgegeven en, ware dat
wèl geschied, niet zou zijn aanvaard, als men geweten had dat men door
die aanvaarding slechts een week zou winnen. Maar datis de kern van
de zaak niet: het aanbod had betrekking op een veellangere periode en
het is juist die veellangere periode geweest die de Vertrouwensmannen
en Koot er toe bracht, de Aktennotie door te geven, en de regeringen van
Nederland, Engeland en de Verenigde Staten er van overtuigde dat het
Duitse aanbod moest worden aanvaard.

Niet te ontkennen valt dat die veel langere periode een penibele
situatie zou hebben doen ontstaan: 'een ontzettende morele kater: de
Engelsen maandenlang voor Amersfoort en de Duitsers half getemd nog
in ons midden, de verzetsbeweging gedwongen hen te ontzien' (Geyl),
'bovendien zouden de door de Geallieerden aan te voeren voedingsmid-
delen ook aan de vijand ten goede moeten komen' (het Witboek). 'De
gevolgen van een dergelijke situatie voor het moreel van ons volk en
voor ons politiek prestige in het buitenland zouden', aldus het Witboek,
'niet minder dan fataal zijn geweest.'

Gaat dat laatste niet veel te ver? Het buitenland zou, menen wij, de
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