
'HET GROTE NIEUWS

van kwart over acht tot half negen werd uitgezonden - gevolg was dat
het Vlaamse programma van de European Service, dat op dat van Radio
Oranje volgde, wat de uitzendingen naar Europa betrof, de primeur had
van het voor bezet Nederland zo uitzonderlijk belangrijke nieuws.

Bij Radio Herrijzend Nederland in Eindhoven, de door het Militair
Gezag georganiseerde omroep, kwam het bericht tegen kwart voor negen
binnen. Het werd aan het hoofd van de omroep, kapitein van den Broek,
voorgelegd en deze stormde naar de spreekcel om het terstond om te
laten roepen. 'De microfoon ging open', schreef hij later,

'en daar kwam het grote nieuws er uit, hakkelend, nauwelijks in correcte zinnen
geformuleerd, uit het hoofd aan elkaar geregen. Maar wat deed het er toe?
Nederland was vrij! Het bericht werd herhaald, en nog eens en nog eens. Ik
geloof dat we er tussendoor het Wilhelmus en andere vaderlandse liederen
speelden, maar de opwinding van die ogenblikken heeft vervagend gewerkt op
de scherpte der herinnering.' I

'Nederland was vrij!' - zo werd het bericht van de Duitse capitulatie
in Noordwest-Europa geïnterpreteerd. In het bevrijde Zuiden had 'Her-
rijzend Nederland' talrijke luisteraars, trouwens: ook in het bevrijde
Oosten des lands werd die zender ontvangen. Daar en in het Noorden
werd ook wel geluisterd naar het Vlaamse programma van de European
Service van de BBC en door diegenen die het Engels machtig waren, naar
de voornaamste nieuwsuitzending van de Home Service van de BBC,
's avonds om negen uur. Er hoefde in een straat maar één luisteraar te
zijn die het grote nieuws vernam, of hij snelde naar buiten om het aan
zijn buren door te geven. In de bevrijde delen des lands werden op tal
van plaatsen, al werd het donker, de vlaggen uitgehangen, fabriekssirenes
begonnen te loeien, kerkklokken (voorzover niet door de bezetter ge-
roofd) werden geluid, in menige plaats vormden zich feestelijke optoch-
ten en gingen muziekkorpsen rondtrekken; ook werden wel vreugdevu-
ren ontstoken.

'Wij hadden', aldus de in Waalre wonende schrijver Antoon Coolen,
die voor zijn huis de driekleur had gehesen,

'een meise lenteavond ... met buien en vlagen, lauw reeds van de komende
zomer. En toen de vlag, door de avondwind dadelijk ontplooid, zich ontspande
tegen de reeds duisterende wolken van de hemel, toen doorbrak de vreugde alle
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