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aandrang van bevangenis tot dat openstromend, overweldigend, machtig besef
der eindelijk zegevierend feit geworden vrijheid van het vaderland ... Het was
een sterk, diep-persoonlijk geluk voor ieder. Zelfs voor de kinderen die: moeder!
vader! riepen en ons kusten. Ieder voelde de vreugde van de ander."

*

Koningin Wilhelmina had, zoals wij in deel 10 a vermeldden, in de herfst
van '44 tweemaal gepoogd, zonder ministeriële machtiging Engeland te
verlaten en zich in het bevrijde Zuiden te vestigen - beide malen was
die poging verijdeld door het kabinet dat meende dat de veiligheid van
de koningin daar onvoldoende zou zijn gewaarborgd. De koningin had
evenwel in maart '45 een rondreis door het Zuiden kunnen maken; dat
had haar ongeduld om zich weer op Nederlandse bodem te vestigen
alleen maar aangewakkerd. Toen nu de chef-staf Militair Gezag, generaal
Kruls, in de eerste helft van april voor besprekingen in Londen was, vroeg
van 't Sant hem, even langs te komen. 'Hij vertrouwde mij toe', schreef
Kruls in zijn memoires,

'dat de koningin had besloten, zich in bevrijd Nederland te gaan vestigen en daar
de bevrijding van het Westen af te wachten. Alles was met 'de Engelsen' geregeld,
maar de regering was nog niet op de hoogte gebracht en hij verzocht mij om dat
ook niet te doen."

Kruls, die niet veel met ministers op had, handelde conform dat
verzoek. Hij liet het (door prins Bernhard ontruimde) landhuis 'Anne-
ville' in Ulvenhout bij Breda voor de koningin inrichten, droeg zorg
voor de bevoorrading, voor enig personeel en voor een eenvoudige
bewaking. Eind april was alles gereed. 'Als dag voor de terugkeer (koos)
ik', aldus de koningin in haar Eenzaam maar niet alleen, 'de verjaardag van
Juliana. Ik wilde op die dag samen met haar 3 bij wijze van verrassing in
Nederland aankomen." Dat bleek onmogelijk: het weer was op maandag
30 april te slecht voor het betrekkelijk kleine toestel waarvan de koningin
gebruik zou maken. De vlucht vond plaats op woensdag 2 mei. De
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