
KONINGIN WILHELMINA/GERBRANDY

koningin liet van 't Sant in Engeland achter; twee adjudanten nam zij
mee: kapitein-vlieger Erik Hazelhoff Roelfzema die zich in de laatste
maanden van '41 en de eerste van '42 zoveel moeite had gegeven om 'via
het strand' een vaste verbinding met bezet Nederland te maken, en
luitenant Peter Tazelaar, die toen door de groep-HazelhoffRoelfzema in
Scheveningen aan land was gezet. Kruls achtte 'Anneville' voor een
vorstin 'nogal primitief', maar Wilhelmina was van een tegengestelde
opinie, zij 'vond', schreef hij, 'alles veel te luxueus en vertrouwde mij
toe dat zij liever in een van de dorpshuisjes bij de kerk had willen
wonen.'!

Op vrijdagavond 4 mei bevond Kruls zich voor een bespreking op
'Anneville' toen daar bericht binnenkwam van de Duitse capitulatie in
Noordwest-Europa. Het was Tazelaar die de kamer binnenstoof waar de
koningin en KruIs in gesprek waren, en die, 'bijna sprakeloos van ont-
roering', aldus de koningin, 'er nog net uit kon brengen: 'De wapenstil-
stand is getekend, de vrede is er!"2

Dat de koningin zich op 'Anneville' bevond, was op die vrijdagavond
al aan vrijwel alle inwoners van Breda bekend (Radio Oranje had de
avond tevoren meegedeeld dat zij en de kroonprinses daags tevoren bij
Breda waren aangekomen). Spontaan werd daar besloten, haar te gaan
huldigen. Een grote stoet begaf zich op weg, veel mensen droegen
bloemen mee. Het plein voor 'Anneville' werd met de koplampen van
enkele auto's verlicht, de koningin en prinses Juliana zaten er op twee
stoelen op het terras en een juichende menigte trok voor hen langs. Dat
duurde tot na middernacht.

*

In Londen begaven zich kort na half negen verscheidene journalisten
naar Brown's Hotel om te zien of zij een verklaring konden bemachtigen
van de minister-president wiens gehele land nu was bevrijd: Gerbrandy.
Hoewel hij in beginsel voorstander was geweest van een gewapende
bevrijding van het westen des lands, was hij steeds duidelijker gaan
beseffen dat daar katastrofale gevolgen uit konden voortvloeien. Hem
was het perspectief gaan kwellen dat hij wellicht toch accoord zou moeten
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