
'MOBILISATIE' VAN DE BS

niets kunnen garanderen. De prins en Borghouts hadden er verder over
gesproken wat bij een algemene Duitse capitulatie de taak van de BS zou
zijn. Toen dit gesprek tegen half negen werd beëindigd, was het grote
nieuws uit Lüneburg nog onbekend. De prins reed naar Beekbergen terug
(hij had er met enkele van zijn naaste medewerkers zijn intrek genomen
in een villa), in Ermelo bleef een officier van het Bureau Inlichtingen,
luitenant mr. A. B.J. Koch, op wacht.

*

De prins had gehoopt, en er zich ook moeite voor gegeven, dat de taak
van de BS o.m. zou omvatten dat zij het zouden zijn die de Duitse troepen
zouden ontwapenen. Niets daarvan. In de loop van de avond verscheen
generaal Foulkes in Beekbergen ; hij bracht het bericht over dat Mont-
gomery, met wie hij contact had gehad, strikte instructie had gegeven dat
alleen de Geallieerde troepen, niet de BS'ers, de wapens der Duitsers in
ontvangst mochten nemen. Protesten van de prins baatten niet; Foulkes
zei dat hij zich aan Montgomery's instructie had te houden en de prins
besefte dat hij persoonlijk bij de Britse Pield Marshal, met wie hij steeds
een moeilijke verhouding had gehad, niets zou kunnen bereiken. Hij
besefte óók dat Montgomery's besluit voor de meeste BS'ers een grie-
vende teleurstelling zou zijn. Hij reed opnieuw naar Ermelo en gaf
Montgomery's instructie telefonisch naar Amsterdam door. Nadien had
hij geen enkele behoefte, deel te nemen aan de feestelijkheden waaraan
zijn staf zich overgaf. Hij ging naar bed, na instructie gegeven te hebben
dat men hem niet mocht wekken.

Te middernacht werd Koch in Ermelo opgebeld en hem werd door
Koot het voor de prins bestemde bericht doorgegeven dat volgens
Blaskowitz de capitulatie van Lüneburg, wat Nederland betrof, slechts
voor het gebied bij Delfzijl zou gelden, 'aangezien hij geen enkele
opdracht tot capitulatie heeft ontvangen ... Aan BS is opdracht gegeven,
nog niets te mobiliseren voordat toestand is opgehelderd. Alles wordt
gedaan om de vele vreugde-uitingen van de burgerbevolking alhier te
stuiten. Verzoek per radio om 8 uur' (het uur waarop de wapenstilstand
zou ingaan) 'nauwkeurige mededeling over feitelijke toestand.' 1

1 Bericht, 4 mei '945, 24 u van Koot aan prins Bernhard (Collectie-A. B. J. Koch
(RvO)).
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