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Koch besloot, onmiddellijk naar de prins in Beekbergen te gaan. 'Dat
was niet zo eenvoudig', vertelde hij ons bijna vijftien jaar later. 'Die
avond was het hele Canadese leger aan de drank geweest, waar je kwam,
stonden de lege whisky-flessen.' I

Hij kon de prins niet bereiken: conform de ontvangen instructie
weigerde diens adjudant hem te wekken. Koch reed toen naar het
hoofdkwartier van het Ist Canadian Corps. Daar constateerde het hoofd
van de Intelligence-afdeling dat er aan Duitse zijde blijkbaar iets had
ontbroken aan de verbindingen met Blaskowitz. 's Morgens om vijf uur
wist men evenwel dat het Oberkommando der Wehrmacht Blaskowitz had
ingelicht; men ging er toen van uit dat deze zich zou schikken en het
werd niet nodig geacht, via de radio terzake iets mee te delen.

*

Vrijdagavond om half negen had Borghouts in Amsterdam het eerste
bericht van de BBC over de capitulatie in Lüneburg vernomen. 'Ik
voelde', vertelde hij later aan de Enquêtecommissie, 'dat er brokken van
zouden komen." In een auto reed hij onmiddellijk naar het hoofdkwar-
tier van de BS, telefoneerde van daaruit de Amsterdamse Ortsleommandant,
verliet het hoofdkwartier korte tijd nadat daar de correctie uit Den Haag
was binnengekomen, en zat om half twaalf opnieuw tegenover Reichelt
die hem bevestigde (Reichelt vond de uitspraak van de prins inzake een
mogelijke uitlevering aan de Russen onvoldoende) dat er volgens Blas-
kowitz van een capitulatie van de Wehrmacht in West-Nederland geen
sprake was. Borghouts bleef op Reichelt inpraten:

'Ik heb Reichelt gezegd, dat dit alles wel waar was, maar intussen wist iedere
inwoner van het bezette gebied dat de volgende morgen om acht uur de
capitulatie inging ... Om acht uur zou dus het hele Nederlandse volk op straat
verschijnen, oranje dragen en dansen en springen. Reichelt moest dus al zijn
posten inlichten, zodat er, wat er ook de volgende ochtend zou gebeuren, onder
geen beding zou worden geschoten. 's Nachts om drie uur had ik het inderdaad
zo ver'3-
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