BELEID VAN BLASKOWITZ

tenminste, dat meende Borghouts, maar Blaskowitz dacht er anders
over.

Bij deze kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag uit Flensburg het
volgende bevel binnen van het Oberkommando der Wehrmacht .

‘Ab 5.5.1945 8.00 Uhr deutscher Sommerzeit Waffenrulie gegeniiber den Truppen
Montgomerys.

... Truppe bleibt bei iliren Waffen und Stellungen. In See befindliche Transportbewe-
gungen der Kriegsmarine laufen weiter. Keinerlei Zerstorungen, Schiffsversenkungen und
Kundgebungen. Sicherung aller Vorrite. Gehorsam und Disziplin mit eiserner Strenge
aufrechterhalten.’}

Voor Blaskowitz was dit bevel een streep door de rekening: hij wenste
niet te capituleren voordat hij de waarborg had dat zijn troepen niet in
Russische krijgsgevangenschap zouden worden afgevoerd, maar het bevel
dat hij had ontvangen, zweeg daarover. In enkele telefoongesprekken met
Wehrmacht-bevelhebbers in het westen des lands uitte hij zijn misnoe-
gen, zo met de bevelhebber van de Duitse troepen in het westelijk deel
van de Betuwe, die in een huis te Beusichem was ingekwartierd. Hun
gesprek werd door de bewoner van het huis, tevens commandant van de
plaatselijke BS, afgeluisterd. ‘De genoemde heren’, aldus het bericht dat
hij onmiddellijk liet doorgeven aan de BS-commandant te Geldermalsen
die toegang had tot een geheime zender,

‘waren verbolgen over de onvoorwaardelijke capitulatie en bespraken de moge-
lijkheid of wenselijkheid om voor de capitulatie van de troepen hier betere
voorwaarden te verkrijgen door te dreigen: als u ons die niet tocstaat, zullen wij
dijken en sluizen opblazen en heel het westelijk deel van Nederland onder water
zetten. Dan zouden er duizenden Hollanders verzuipen en omdat koningin
Wilhelmina dat niet zou willen laten gebeuren, meenden ze een sterke troef in
handen te hebben’? —

men ziet: hetzelfde betoog dat Reichelt op vrijdagmiddag jegens Koot
en Borghouts had ontwikkeld.

Intussen was Blaskowitz gehoorzaam genoeg om het bevel van het
Oberkommando der Wehrmacht aan alle bureaus en eenheden van de

! Weergegeven in het rondschrijven, 5 mei 1945, van Schéngarth aan alle instanties
van de SD (Doc I1-98 A, a-3). 2 Wij geven hier dit bericht weer in de vorm waarin
het in ’67 aan ons kenbaar gemaakt werd door de predikant die zorg droeg voor het
doorgeven naar Geldermalsen. (brieven, 1 en 11 febr. 1967, van A. H. de Wit)
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