
Zaterdag 5 mel

Er heerste in Londen op de dag, volgend op die waarin het grote nieuws
uit Liineburg was gekomen, een feestelijke stemming, vooral in de
kringen van Nederlanders. 's Morgens om half twaalf kwam Gerbrandy's
derde kabinet in een bijzondere vergadering bijeen: behalve de ministers
(met uitzondering slechts van van Kleffens die in Amerika en Beel die
in het bevrijde Zuiden vertoefde) waren ook de vice-president van de
Raad van State, jhr. mr, F. Beelaerts van Blokland, de bevelhebber van
de zeestrijdkrachten, luitenant-admiraal Furstner, de secretaris-generaal
van Justitie, mr. van Angeren, en Gerbrandy's secretaris Nuboer aanwe-
Zlg.

Gerbrandy opende de vergadering met, aldus de notulen, 'een woord
van welkom, in het bijzonder aan de vice-president van de Raad van
State, met wie hij de laatste vijf jaren lief en leed gedeeld heeft' (en met
wie hij zich in het bijzonder zo vaak had ingespannen om de confileten
met de koningin niet te hoog te laten oplopen)

'en aan mr. van Angeren die hem al die jaren met raad en daad heeft bijgestaan
... Hij heeft deze vergadering thans bijeengeroepen, omdat wij voelen dat onze
taak thans ten einde loopt, maar tegelijk dat wij voor de grote moeilijkheden
zullen komen te staan welke de overgangsperiode ongetwijfeld zal meebrengen
... Woorden om onze vreugde uit te drukken dat onze families uit de klauwen
van de vijand en uit de kaken van de dood ontrukt zijn, ontbreken hem.'

Van Angeren antwoordde. Hij wenste, 'nu als buitenstaander, in de
eerste plaats het kabinet en in het bijzonder de president met de bevrij-
ding van Nederland geluk te wensen. De president heeft indertijd' (in
de hachelijke zomer van '40) 'zijn tanden vastgebeten en volgehouden
dat wij deze oorlog zouden winnen. 'Wij vechten door', was zijn leuze.
Deze lof meent spreker hem hier te moeten brengen.'

Er volgden 'tekenen van bijval'.
Zakelijk was van belang dat de overige ministers Gerbrandy machtig-

den 'om, indien hem dit wenselijk voorkomt, het ontslag van het kabinet
reeds thans in Nederland aan Hare Majesteit de Koningin aan te bieden"
en dat goedgevonden werd dat Gerbrandyen Beel zich ten spoedigste
naar Amsterdam en Den Haag zouden begeven.

Na afloop van deze kabinetszitting sprak Gerbrandyam één uur in de

, Ministerraad: Notulen, 5 mei 1945·

1397


