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middaguitzending van Radio Oranje de bevolking in het westen des
lands toe. 'Ge zijt vrij', zei hij o.rn. 'Uw bevrijding is met bloed en zweet
en angst en honger gekocht', en die woorden: 'Ge zijt vrij', kwamen
nadien nog zes keer in zijn toespraak voor. 's Avonds zond Radio Oranje
een speciaal programma van een half uur uit, dat ook al begon met de
woorden 'Nederland is vrij', maar waarin tevens werd meegedeeld dat
de Duitsers in tal van steden in het westen het vuur hadden geopend op
demonstranten.

*

Inderdaad, zaterdag 5 mei werd in dat westen een onzekere, nerveuze
dag waarop de feestelijke toon der Londense radio-uitzendingen door
velen onder de luisteraars niet werd begrepen. 'Radio Oranje en BBC',
zo noteerde te Zaandam een van de leden van de staf van de BS in
Noord-Holland Noord, 'spreken voortdurend over capitulatie. Het volk
begrijpt er niets van."

Welgeteld zes Geallieerde militairen kwamen die dag in het westen
opdagen. In de ochtend passeerde een delegatie van het Britse Rode Kruis,
bestaande uit vier officieren van gezondheid die lid waren geweest van
een commissie welke zich speciaal met de medische hulp aan het B-2-
gebied had beziggehouden, de Duitse linies bij Rhenen en reed, begeleid
door een Duitse stafauto, eerst naar Bilthoven voor overleg met de
hoofdinspecteur voor de volksgezondheid dr. Banning en vervolgens
naar Utrecht - overal waar zich die geüniformeerde medici vertoonden,
werden zij uitbundig toegejuicht. Voorts daalden laat in de middag twee
kleine Auster-toestellen van een tot de Nederlandse luchtstrijdkrachten
behorend verbindings-squadron dat in april onder Galloway's Netherland
District was komen te ressorteren, in Amsterdam neer op opgespoten land
dicht bij het Olympisch Stadion. Enthousiaste Amsterdammers renden
naar de toestellen; die stegen (zij hadden slechts een proefvlucht gemaakt)
de volgende dag weer op.

Zo stonden, zou men kunnen zeggen, de bevolking en de Binnen-
landse Strijdkrachten zaterdag alléén tegenover de Duitsers.

Grote menigten begaven zich op straat, velen met oranje-strikjes op.
Het werd spoedig druk op de punten waar men meende de intocht van

1 (BS Noord-Holland Noord) De mannen van overste Wasteneeeer. p. 237.


