
DE BS GECONSIGNEERD

mochten verzamelen maar dat zij vandaar niet 'met armband', en afortiori
niet met hun wapens, de straat op mochten gaan.

In de zeven gewesten van de BS in het westen des lands (Utrecht, het
Gooi, Amsterdam, Noord-Holland Noord en Zuid en Zuid-Holland
Noord en Zuid) moesten deze bevelen door de gewestelijke comman-
danten worden doorgegeven aan de districtscommandanten, door dezen
aan de plaatselijke, door de plaatselijke aan de kwartier- en door die
laatsten aan de groepscommandanten. In welke mate dat alles is geschied,
weten wij niet - onze indruk is dat Koots bevelen in de grote steden
goed zijn doorgekomen en dat dit elders veelal niet het geval is geweest.

Wat in een deel van Amsterdam geschiedde, is beeldend weergegeven
in een dagboek dat bijgehouden is door een bijna vijftigjarige sectie-
commandant van de BS, een handelsvertegenwoordiger, die in het z.g.
Betondorp in de Watergraafsmeer woonde, de stadswijk die aan Diemen
grenstl De man was vrijdagavond om kwart over negen door zijn
groepscommandant gewaarschuwd dat hij de leden van zijn sectie, twaalf
man, moest meedelen dat zij zich klaar moesten maken voor vertrek naar
het consignatie-adres: de kassen van een kwekerij in de Watergraafsmeer.
Hij ging toen per flets bij allen rond. 's Nachts om half één werd hij
thuis opnieuw gewaarschuwd, 'het groot alarm is gegeven.' De dertig
BS'ers uit het Betondorp kwamen toen op een adres in het dorp samen
en trokken in het nachtelijk duister naar de kwekerij, die hun al goed
bekend was, want daar hadden zij de stengun en de brengun (een lichte
mitrailleur) leren bedienen. Wapens, ca. 200 stenguns, waren onder de
vloer van een keetje bij de kwekerij verborgen.

In de kassen kwamen in de loop van de nacht 'zeker vierhonderd à
vijfhonderd' BS'ers bijeen (er waren dus slechts stenguns voor de helft),

adressen begaf. Bewakingstaken waren er evenwel voorlopig niet uit te voeren en
aangezien de Bewakingstroepen ongewapend waren, dienden zij daar waar tot het
arresteren van 'foute' elementen was besloten, het uitvoeren daarvan aan de BS'ers
van het Strijdend Gedeelte over te laten. De districtscommandant van het Strijdend
Gedeelte in Amsterdam-west schreef kort na de bevrijding aan de gewestelijke
commandant Overhoff: 'Het oproepen van de BT naast het SG heeft totaal geen zin
gehad .. De taak waarvoor de BT bestemd was: bewakingsdiensten en arrestaties,
heeft ze niet kunnen vervullen. De manschappen waren grotendeels ongeoefende
burgers, de officieren veelallieden die zich verre gehouden hebben van illegaal werk

. Het SG kon volledig de bewakingsdiensten verrichten en was uitsluitend belast
met het arresteren; het gebruik van BTers gaf de eerste dagen' (d.w.z. van maandag
7 of dinsdag 8 mei af) 'al ernstige redenen tot klachten' (aangehaald in C. F. Overhoff:
'Oorlogsherinneringen', dl. J, p. 239).
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