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'alle verzetsgroepen uit Oost zijn aanwezig', 'niemand weet wat we gaan
doen en wat ons te wachten staat. Maar één ding staat vast. Wij"zijn bereid.'
's Morgens kregen de malmen honger - er was niets dan wat biskwie.
Instructies kwamen pas om half tien (zij vloeiden voort uit het bevel dat
Kaats hoofdkwartier omstreeks middernacht had doorgegeven aan de
BS-commandant van Amsterdam): 'Het is nog niet de tijd om te vlaggen
... Ons wordt verzocht om in kleine groepen weer naar huis te gaan en
te wachten op nieuwe instructies ... Ik kan met mijn groep verdwijnen.
Wij zijn allen erg teleurgesteld.'

Koot ging in de loop van de ochtend beseffen dat hij met zijn nader
bevel: 'Alle acties onmiddellijk staken. Geen lid der BS mag met armband
op straat', eigenlijk te ver was gegaan. Er waren plaatsen waar zich in het
geheel geen Wehrmacht bevond, andere waar, naar hem gerapporteerd
werd, een Duitse commandant overwoog, zich op eigen houtje over te
geven - kon dáár dan niet aan de BS iets meer armslag worden gegeven?
Hij liet op zaterdagochtend van kwart voor twaalf af een bevel doorgeven
dat als volgt luidde':

'Onder handhaving van mijn order dat de SS voorshands nog niet in het
openbaar mogen verschijnen, deel ik u mede dat van deze regel mag worden
afgeweken in die plaatsen, waar de Duitse cornrnandanten vrijwillig wensen te
capituleren en van een ordehandhaving door de Duitsers geen sprake is. In deze
plaatsen mag de SS in actie komen ter bewaking van Duitse krijgsgevangenen,
van Duitse wapens en voorraden en ter handhaving van orde en rust. Dit dus
uitsluitend ter voorziening in een noodtoestand. Hoofdzaak is dat iedere gewa-
pende actie tegen de Duitse troepen, w.o. SS en SD, wordt vermeden. In deze
plaatsen kan ook worden overgegaan tot arrestaties voorzover dit nodig is ter
voorkoming van ongeregeldheden.'

In hoeverre dit bevel de lagere commandanten nog op zaterdag heeft
bereikt, weten wij niet. Het hield in zoverre risico's in, dat de beslissing
of men met de BS in het openbaar zou verschijnen, nu in feite was komen
te liggen bij de plaatselijke commandanten. Dezen bleven overal waar
de Wehrmacht sterk was en de Ordnungspolizei ('de Grüne') met kracht
ingreep, uitgesproken terughoudend. Zo bijvoorbeeld in Rotterdam.
"s Middags', aldus een relaas van twee Rotterdamse BS'ers,

'luisterden we naar Radio Oranje en hoorden wat gebazelover de capitulatie van
de Duitse legers. Wat capitulatie, wàt bevrijd?! De Griine was op straat, fouil-

1 Tekst in van Ojen: De BS, p. 914.


