
TELEURSTELLING BIJ DE BS'ERS

leerde mensen en brachtjongens op en wij mochten niets doen. Wij kregen geen
orders behalve: wachten. De ganse zaterdagmiddag en -avond wachtten we. Tot
eindelijk via de geheime telefoonlijn de alarmpost een bericht doorkreeg dat via
een koerierster naar ons op het consignatie-adres werd doorgebracht. Wij hoor-
den het verhaalonder intense spanning aan. Uitrukken? Naar het H[oofd]
K[wartier]? Of direct naar een bepaald object? Niets van dit alles. Ons werd
meegedeeld dat elke actie tegen Duitsers en Duitse instellingen, het dragen van
wapens door leden van de BS en het helpen van door Duitsers aangevallen
BS-Ieden of -groepen verboden was; tenslotte dat er ongewapend moest worden
gepatrouilleerd en dat eventueel gemaakte krijgsgevangenen moesten worden
losgelaten.

Niet onwaarschijnlijk was deze beslissing vreselijk verstandig en nameloos
menslievend bedoeld daar het zonder deze bekendmaking wellicht (althans naar
de mening van degenen die verantwoordelijk waren voor deze lafhartige ver-
klaring) tot een misschien nodeloos bloedbad had kunnen komen. Helaas be-
schikten wij niet over een dergelijk vooruitziend doorzicht en voelden wij ons
slechts verraden, overbodig, belachelijk en in de hoek gedrukt ... De stemming
was hopeloos, ellendig en opstandig."

Elders traden de BS wèl in het openbaar op, des ochtends al. Gouda
was niet de enige plaats waar dit geschiedde. In Berkel en Rodenrijs (bij
Rotterdam) had dat optreden ernstige gevolgen: een groep BS'ers raakte
er in gevecht met Duitsers - drie BS'ers en vermoedelijk zes Duitsers
sneuvelden. In de stad Utrecht gingen verschillende BS-groepen, al of
niet met de armbanden om, gewapend de straat op - één groep werd
door de Ordnungspolizei ontwapend en gevankelijk weggevoerd, een
tweede, grote groep van ca. honderd man die in een school in het westen
van de stad geconsigneerd zat, werd door Landwachters ontdekt en
vervolgens ook al door de Ordnungspolizei gevankelijk weggevoerd. In
Maarssen kwam het tot een schietpartij tussen BS'ers en Duitsers. In
Vinkeveen gingen de BS'ers zaterdagochtend tegenover de Duitsers in
stelling liggen, ca. dertig BS'ers werden gearresteerd en naar Utrecht
overgebracht. In Abcoude eiste de plaatselijke BS-commandant dat de
Duitsers hun wapens aan de BS zouden afgeven; dat werd geweigerd
- de commandant en de in zijn ambt herstelde burgemeester werden
beiden gearresteerd. In de Haarlemmermeer bezette een groep gewapen-
de BS'ers het gemaal Leeghwater - de groep trok zich terug toen gewa-
pende Duitsers naderden. In Leidschendam werd 's morgens het raadhuis
door BS'ers bezet - zij moesten het weer ontruimen. In Leiden werd de
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