
DE VERTROUWENSMANNEN BIJEEN

Wat deed op die zaterdag de instantie die in bezet gebied de regering
vertegenwoordigde: het College van Vertrouwensmannen?

Gelijk vermeld, hadden de Vertrouwensmannen vrijdagavond verno-
men dat de Duitse autoriteiten de capitulatie niet erkenden. Zij hadden
lang doorgepraat over de daardoor ontstane situatie en uit dat beraad
vloeide voort dat van der Vlugt zaterdagochtend vroeg naar Schwebel
werd gezonden met vier eisen: de Duitsers moesten van de straat ver-
dwijnen, Nederlandse politie, eventueel aangevuld met BS'ers, moest
belast worden met de ordehandhaving, de Vertrouwensmannen dienden
het civiele bewind over te kunnen nemen en zij dienden hun proclamatie
te mogen aanslaan. Kort voor tien uur kwam van der Vlugt in de Javastraat
terug met het bericht dat Schwebel al deze eisen had afgewezen. Er begon
toen een vergadering die verscheidene uren duurde en waaraan mede
deelgenomen werd door Kesper (gemachtigde voor Binnenlandse Zaken)
en Tenkink (gemachtigde voor Justitie) alsmede door de commandant
van het Strijdend Gedeelte der BS in Zuid-Holland Noord, Hordijk. De
stemming ter vergadering was gespannen. Vreemd contrast! Buiten werd
die ochtend (om acht uur, het uur waarop de wapenstilstand inging,
hadden alle Haagse kerkklokken geluid) overal gevlagd, grote menigten
trokken door de straten, volwassenen en kinderen waren allen even
opgetogen en verheugd, en de Vertrouwensmannen en diegenen die aan
het beraad met hen deelnamen, wisten dat de bezetter nog niet had
gecapituleerd en dat het dus tot de ernstigste incidenten kon komen.

Bosch van Rosenthal begon met er op te wijzen, 'dat' (aldus het lange
verslag van deze bijeenkomst'), 'zoals reeds gisteravond gesteld is, het
vreugdebetoon van de bevolking niet is te remmen, te meer niet waar
de berichten bevestigd zijn' (d.w.z. dat in de radio-uitzendingen uit
Londen en Eindhoven die ochtend opnieuw was meegedeeld dat de
Duitsers ook in Nederland hadden gecapituleerd). Er werd over gespro-
ken hoe men de ordehandhaving van de Duitsers kon overnemen - de
conclusie was dat ordehandhaving door de Nederlandse politie, die
zoveel weerstanden had gewekt, tot moeilijkheden kon leiden en dat het
in elk geval verstandig was, zich opnieuw van het standpunt der Duitsers
te vergewissen. Valken, die als waarnemend hoofdcommissaris in Den
Haag zou optreden, verscheen in de vergadering en uitte zich pessimis-
tisch, want Munt, de Haagse SD-chef, had tegen hem gezegd: 'Ik heb
geen bevoegdheid om u dit te zeggen maar ik doe het om bloedvergieten
te voorkomen. Ik adviseer u, de bevolking aan te raden zich rustig te
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