
DE VERTROUWENSMANNEN BIJEEN

'dat ons enig machtsmiddel is dat wij gaan optreden. Wij beginnen met orders
te geven. Wij zorgen dat de verkeerde politie weggaat, dat de heer de Monchy
op zijn plaats komt te zitten, dat de heer Valken de zaak in handen neemt, kortom:
wij beginnen te regeren. Als Schwebel daar niet mee accoord gaat, moet hij ons
maar gevangen nemen. Dat is een kras woord, maar wij doen dit openlijk.'

Niemand viel Bosch bij. Trouwens, op dat moment kwam Borghouts
binnen die verslag kon doen van zijn lang nachtelijk gesprek met de
chef-staf van Blaskowitz, Reichelt: de capitulatie werd door Blaskowitz
niet erkend, hij had 'o.m. de voorwaarde gesteld dat zijn troepen niet als
krijgsgevangenen naar Rusland (zouden) worden gebracht.' Na verdere
discussie opperde de Monchy, die van het eind van de ochtend af aan het
beraad had deelgenomen, het denkbeeld dat hij Den Haag zou ingaan
om links en rechts aan de mensen te zeggen wat de feitelijke toestand
was, met verzoek dat aan anderen door te geven. Dat leek een ieder een
goed idee.

'Eenmaal op straat', aldus de Monchy,

'bleek het mij weinig vruchtbaar om het bericht individueel te verspreiden. Ik
heb toen vlak bij het Paleis in het Noordeinde met luider stem wat mensen om
me heen verzameld, meegedeeld dat de Duitsers de capitulatie nog niet erkenden,
dat de vlag van de toren [van de Grote Kerk] het enige officiële teken onzer
vrijheid zou zijn, en heb mijn hoorders aangespoord om zich te verspreiden, aan
de Duitsers geen voorwendsel te geven tot geweld en zich ook te houden aan
het verbod om na acht uur op straat te zijn.

Het was voor het publiek, dat tot dusver vast aan het radiobericht had geloofd,
kennelijk een openbaring.

Een dergelijke toespraak heb ik toen op een aantal andere drukke plaatsen
herhaald ... Een malse regen die om een uur of zes inzette, hielp krachtig
mee" -

de mensen gingen naar huis.
In de javastraat was na het vertrek van de Monchy het beraad voort-

gezet. Stokman constateerde er, 'dat er hier in feite sprake moet zijn van
een insubordinatie van Blaskowitz ten opzichte van zijn opperbevelheb-
ber' (inderdaad). 'Montgomery heeft nadrukkelijk verklaard dat de Duitse
troepen volledig hebben gecapituleerd.' Daarop zei Borghouts (terugge-
keerd van een bespreking met Kolitz die hem o.m. had meegedeeld dat

1 S.J.R de Monchy: 'Verslag van mijn bemoeiingen vóór de bevrijding van Den
Haag', p. 14.


