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Via de CID-lijn kon prins Bernhard zaterdagavond aan Koot meedelen
wat zich in Wageningen had afgespeeld; óók dat de Canadezen hadden
toegezegd, de BS beter te zullen bewapenen. Koot liet vervolgens, onder
verwijzing naar wat de prins hem had gezegd, aan de gewestelijke
commandanten van de BS een bevel doorgeven I waarin hij hen om te
beginnen inlichtte dat de Geallieerde troepen maandag naar het westen
zouden oprukken; vervolgens gaf hij de voornaamste verplichtingen
weer die aan Blaskowitz waren opgelegd. 'Het is noodzakelijk', zo ging
het bevel verder,

'dat de Binnenlandse Strijdkrachten het nakomen van vorenstaande regeling
zoveel mogelijk controleren en eventueel Duitse commandanten opmerkzaam
maken op grote tekortkomingen. Belangrijke afwijkingen en tekortkomingen
eventueel aan mij rapporteren.

Voor een goed verloop van vorenbedoelde werkzaamheden is het noodzake-
lijk dat incidenten tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en de vijand worden
vermeden. Als algemene regel geldt dat de Binnenlandse Strijdkrachten als
gewapende formaties eerst in het openbaar verschijnen indien de Geallieerde
troepen aanwezig zijn .

... De Duitse Weermachtsbevelhebber heeft de Binnenlandse Strijdkrachten
als geregelde strijdmacht erkend .

... Voor aanvullende bewapening der Binnenlandse Strijdkrachten zullen de
Geallieerde troepen op uitgebreide schaal wapenen ter beschikking stellen. In het
bijzonder ook met het oog op de goede reputatie, die de Binnenlandse Strijd-
krachten zich bij de Geallieerden hebben verworven, is het noodzakelijk dat het
gedrag en de daden der Binnenlandse Strijdkrachten in de komende dagen door
een goede discipline worden gekenmerkt.'

Zaterdagavond om half twaalf was dit bevelopgesteld - het werd via
de nog steeds clandestiene telefoonlijnen doorgegeven.

aangehouden en schoot met zijn revolver de Waffen-SS'er neer die hem wilde
controleren. Vier eerder gearresteerde illegale werkers werden toen als represaille
doodgeschoten en bovendien werden ca. dertig burgers, onder hen een bejaard Joods
echtpaar, in een villa opgesloten. Daaruit werden zij laat in de middag meegenomen
om ergens in de bossen te worden gefusilleerd. De stoet werd door Blaskowitz
opgemerkt toen hij haar in zijn auto passeerde. Hij liet die auto stoppen en gaf bevel,
de gevangenen vrij te laten. Dat bevel werd opgevolgd.
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