
DE GEVANGENEN VRIJGELATEN

*
Eerder vermeldden wij dat in de ochtend van die zondag aan de Ver-
trouwensmannen werd meegedeeld dat de SD in Den Haag reeds al zijn
politieke gevangenen had vrijgelaten.

Hoe was het met die vrijlatingen gegaan?
Tot vele gevangenen, waar zij zich ook bevonden, was op zaterdag

doorgedrongen dat de Wehrmacht in West-Nederland zich zou hebben
overgegeven. In de Cellenbarakken in Scheveningen werd dat door een
vrouwelijke gevangene van een bezoekster vernomen. In haar cel terug
schreeuwde zij: 'Morgen of overmorgen worden we vrijgelaten, ze
hebben gecapituleerd en heel Den Haag vlagt.' 'We konden', aldus later
een andere vrouwelijke gevangene, 'onze oren niet geloven. Voordat we
naar bed gingen, zetten we met toiletpapiertjes krullen in. De volgende
morgen ging eindelijk onze deur open. Buiten scheen de zon, juist zoals
wij altijd hadden gehoopt.'!

Uit alle gevangenissen waar de deuren opengingen, werden de illegale
werkers die er in opgesloten zaten ('lichte gevallen' waren al eerder op
vrije voeten gesteld), in kleine groepjes vrijgelaten. Het bericht van die
vrijlatingen verspreidde zich met grote snelheid door de steden - fami-
lieleden, vrienden, ook anderen, snelden naar de poorten toe om er de
vrijgelatenen, die als uit de dood herrezen waren, te omhelzen en te
begroeten. Tot het einde toe bleef evenwel de vrees bestaan dat de SD
bepaalde gevangenen toch nog zou doodschieten. Van Randwijk, de
hoofdredacteur van Vrij"Nederland, had zich op zaterdag al grote zorgen
gemaakt over het lot van zijn naaste medewerker, van Namen, die in
januari was gearresteerd - toen deze op zondagmiddag nog niet was
vrijgelaten, belde van Randwijk Lages op en zei hem dat hij zou worden
doodgeschoten als van Namen niet uiterlijk om tien uur 's avonds vrij
was. Prompt om tien uur werd van Namen door een Duitser uit zijn cel
gehaald. 'GratuLiere. Sie sind frei.' 2

Bij de Cellenbarakken in Scheveningen kon zich buiten op zaterdag
en zondag geen menigte verzamelen: deze gevangenis lag in het Sperr-
gebiet van de Festung-Scheveningen. De regisseur en toneelschrijver Au-
gust Defresne, op zoek naar zijn vrouw, wist desniettemin tot de poort
van de Cellenbarakken door te dringen. Het was, schreef hij negen jaar
later, een
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Namen in Maatstaf, april-mei 1968, p. 95.


