
EERSTE GEALLIEERDE EENHEID NAAR HET WESTEN

den weer de straat op. In de grote steden zag men hier en daar de
proclamatie van het College van Vertrouwensmannen op de muren
- aangeplakt waren ook nieuwsbulletins van de belangrijkste ex-illegale
bladen. In Amsterdam werd gevent met de eerste nummers van drie
nieuwe dagbladen: Het Parool, Trouw (dat de plaats van De Standaard
innam) en De Waarheid; ze waren gedrukt met stroom, ontleend aan de
generator van de Wester Suikerfabriek.' Allerwege verwachtte men dat
men op die maandag grote formaties van de bevrijders zou kunnen
toejuichen. Niets daarvan. Foulkes was te optimistisch geweest: hij moest
op die 7de mei het oprukken van zijn troepen één dag uitstellen.

Van Geallieerde zijde gebeurde op die maandag niet méér dan dat
twee Canadese officieren naar Amersfoort werden gezonden die onmid-
dellijk naar het (onder het Rode Kruis gestelde) concentratiekamp werden
verwezen waar zij werden verwelkomd door, aldus een relaas, 'lachende,
huilende, schreeuwende,joelende, zingende, dansende menserr'ê ; voorts,
dat drie hoge Canadese officieren in een auto via Utrecht en Amsterdam
naar Bergen reden om er een apart capitulatie-document te laten onder-
tekenen door de Duitse bevelhebber aldaar; tenslotte, dat een verken-
ningseenheid van de Engelse 49th Infantry Dillision (de mannen uit
Yorkshire) opdracht kreeg, via Utrecht en Hilversum naar Amsterdam te
rijden. Dit alles betekende dat men ook op die maandag bijvoorbeeld in
Den Haag en Rotterdam geen enkele Geallieerde eenheid, hoe klein ook,
te zien kreeg. Wie men in die twee steden wèl zag, was prins Bernhard
die in een jeep een snelle rondrit maakte via Utrecht, Rotterdam en Den
Haag (hij werd overalluid toegejuicht), en waren de vier Engelse offi-
cieren van gezondheid die al zaterdag door de linies waren gegaan. 'Hun
tocht door het bevrijde Rotterdam was', aldus later de waarnemend-
directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst
die hen naar twee ziekenhuizen meenam, 'een triomftocht door een dicht
op elkaar gepakte menigte die alsmaar juichend, zingend en bloemen
strooiend haar blijdschap en dankbaarheid uitte.'?

In Den Haag was het centrum stampvol volwassenen en kinderen.
BS'ers en marechaussees liepen er rond, huizen waren versierd, aan het
standbeeld van Willem de Zwijger hing een grote krans, voor het Paleis
Noordeinde stond een kinderkoor voor alle zekerheid vast te oefenen.

I In Zaandam werd het bevrijdingsnummer van De Typ/won gedrukt op een vlakpers
waarvan de wagen met touwen heen-en-weer werd getrokken. 2 H. van Erde
Dubois: Brieven uit het Westen (1965), P: 20. J P. CJ. van der Stibbe: 'De GGD
gedurende de tweede wereldoorlog' (jan. 1946), p. 19 (CNO, 186 d).


