
HET WESTEN BEVRIJD

Begeleid door de districtscommandant van de BS betrad in Utrecht
burgemeester ter Pelkwijk om twaalf uur het Stadhuis. Een grote menigte
zong hem het Wilhelmus toe voor hij naar zijn werkkamer ging; die
stond vol bloemen, het vloerkleed was bestrooid met oranje confetti.

Eerder in de ochtend, omstreeks tien uur, had de verkenningseenheid
van de 49th Division Utrecht bereikt: vier lichte pantserwagens en zes
brengun-carriers, bemand door dertig geüniformeerde Engelsen en twee
oorlogscorrespondenten, óók in uniform. De voertuigen kwamen door
Utrecht nauwelijks vooruit - ze waren bedolven onder juichende men-
sen. Toen de Engelsen Utrecht verlieten, staken er bloemen onder hun
epauletten, waren rood-wit-blauwe kokardes op hun baret geprikt en
hing hun de gekleurde serpentine om de hals. Na in Hilversum, Bussum
en Naarden even uitgelaten te zijn ontvangen, naderden zij tegen één
uur Amsterdam. De eerder geciteerde BS-sectiecommandant uit Amster-
dam-oost zag hen komen: 'Vijf lange jaren hebben we hier op gewacht.
Ons hart zwelt van vreugde. Eindelijk een einde aan onze ellende, God
zij dank. Dat is het begin. Vrouwen huilen, mannen zwaaien als gekken
hun hoeden. 'Welcome, boys, welcome' is niet van de lucht. En dan gaan ze
door.'

Met moeite bereikte de verkenningseenheid de Dam, waar zich een
grote menigte had verzameld.

De eenheid was weer naar Amsterdam-cost teruggereden, toen het
kort na drie uur op de Dam tot een grote schietpartij kwam. Wat was de
aanleiding? Die staat niet vast (er is geen officieelonderzoek geweest).
In de tijd zelf is meestal gemeend dat manschappen van de Kriegsmarine
die zich verschanst hadden in het bij de ingang van de Kalverstraat
gelegen gebouw van de Grote Club, hulp wilden verlenen aan een Duitse
militair die vrijwel voor hun ogen in een vuurgevecht was geraakt met
een BS'er die hem wilde ontwapenen - een toenmaals vier-en-twintig-
jarige ooggetuige, P.K. Marquenie, schreef ons evenwel in '68 dat de
schietpartij een andere oorsprong zou hebben gehad. Op de Dam, dicht
bij het balkon van de Grote Club, stond, aldus zijn voorstelling van
zaken, een vrachtauto

'en op deze voortgeduwde wagen waren onder grote hilariteit van het publiek
vrouwen aangevoerd die omgang met Duitsers hadden gehad. Deze vrouwen
werden berecht voor een soort tribunaal. De hoofden werden kaalgeknipt en
gemenied. Dit gebeurde niet zo zachtzinnig. Het bloed stroomde over hun
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