
SCHIETPARTIJ OP DE DAM IN AMSTERDAM

gezicht. De vrouwen schreeuwden en riepen om hulp. Dit alles onder de ogen
van de Duitsers.

De Duitsers riepen om de vrouwen met rust te laten, dit gebeurde echter niet.
Onderdehand liepen er SS'ers om het Paleis. Enkelen stonden bij het draaiorgel
met geladen geweren of iets dergelijks.

Het tumult en gekrijs der vrouwen werd heviger. Toen werd er geschoten.
Eerst schoten de Duitsers over de hoofden. De SS'ers zochten dekking achter het
draaiorgel en schoten naar het balkon, schuin boven hun hoofden'] -

niet lang duurde het of de Duitsers en de ES'ers gingen op elkáár schieten,
waarbij de Duitsers hun moedwil zo ver dreven dat zij ook met één of
meer machinegeweren gingen vuren. Onder hen vielen, voorzover be-
kend, geen slachtoffers, evenmin onder de B'S'ers,maar onder de gewone
burgers op de Dam die in dodelijke angst op het plein dekking zochten
of wegrenden (velen op blote voeten om sneller te kunnen lopen) zoveel
te meer: er waren twee-en-twintig doden en bijna zestig zwaargewonden
van wie ook nog enkelen (hun aantal is onbekend) overleden.

Op en bij de Dam ontstond door dit ernstig incident een grote
spanning. ES-commandant Overhoff die zich, toen het schieten begon,
op de Vijgendam bevond (de ruimte waar na de bevrijding het Nationale
Monument werd opgericht), besefte dat hij onmiddellijk de Duitse
militairen die zich in de Grote Club en elders in het centrum bevonden
(er zat o.m. een groep Waffen-SS'ers in het Victoria Hotel tegenover het
Centraal Station), met kracht tot de orde moest laten roepen, mede om
te voorkomen dat het tot veel méér vuurgevechten zou komen tussen
hen en de ES'ers van wie velen in het centrum rondliepen, anderen in
bepaalde gebouwen zaten. Hij liet zich in zijn motor met zijspan door
een wachtmeester van de marechaussee onmiddellijk naar de Onskom-
mandantur bij het Museumplein rijden, kreeg vandaar een Hauptmann
(kapitein) van de Feldgendarmerie mee, vertelde aan de Hauptmann wat er
was gebeurd ('Natûrlich wieder die verdammte Marine', zei deze"), reed naar
de Dam terug en liep met de Hauptmann de Grote Club binnen, waar
deze, aldus Overhoff, 'al gelijkvloers begon met alles bij elkaar te
schelden en te gelasten dat niemand meer één schot mocht afgeven.'3

Op dat moment werd al niet meer gevuurd. Na Overhoffs vertrek was
n1.van het bataljon' Three Castles' dat, gelijk in hoofdstuk 8 vermeld, het
Koninklijk Paleis, het hoofdpostkantoor en het daarbij gelegen Z.g.geld-
kantoor moest trachten te bezetten, de groep die zich in het Paleis bevond,
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