
CONFLICT IN HILVERSUM

'Handelend in overeenstemming met de machtiging van de regeringscommis-
saris, aanvaarden onderstaande organisaties mede als rechtmatige eigenaressen der
omroepgebouwen enz.

a. de verantwoordelijkheid voor een hervatting van de uitzendingen in Ne-
derlandse geest, zodra de mogelijkheid bestaat;

b. het volledige gezag over het personeel;
c. de volledige eigendom van alle goederen en bezittingen van de omroep,
en zulks terstond.
Zij dragen een ieder in de hem aangewezen functie op in deze zin mede te

werken en zij stellen elkeen persoonlijk verantwoordelijk voor daden die de
uitoefening van eigen plicht of die van anderen zouden belemmeren of afbreuk
doen' -

uit de laatste zin bleek dat de personen die namens 'onderstaande orga-
nisaries' (Avro, KRO, NCRV en Vara) optraden zich er bewust van waren
dat hun naar voren treden protest-reacties kon uitlokken.

In de loop van maandag 7 mei werd deze kennisgeving, afgedrukt op
oranje papier, in alle omroepgebouwen (behalve in die van de VPRO)
aangeplakt.

Dinsdagochtend 8 mei arriveerde van den Broek in Hilversum. Hij
was er vreemd en liet zich naar een willekeurig omroepgebouw brengen:
dat van de Vara. Het eerste wat hij er zag was de kennisgeving. Hij kwam
te weten dat het Federatiebestuur in het Avro-gebouw in vergadering
bijeen was en begaf zich daarheen. Hij deed er mededeling van zijn
instructie (hij had het stuk niet bij zich), zei dat alleen het Militair Gezag
mocht uitzenden, dat hij met het Federatiebestuur niets te maken had,
dat hij alle omroepgebouwen zou vorderen en dat prof. Oranje zijn
bevoegdheden had 'overschreden; hij hield bovendien een krachtig plei-
dooi ten gunste van de oprichting van een nationale omroep. Van de
zijde van het Federatiebestuur werd daar door voorzitter Broeksz tegen-
over gesteld dat het optreden van het bestuur berustte op een machtiging
die hij persoonlijk al in '42 van het 'eerste' Nationaal Comité had
ontvangen, dat de opzet in clandestiene bijeenkomsten was uitgewerkt,
dat de heroprichting van de KRO de goedkeuring had van het Episcopaat,
dat de NCRV nog steeds de vertegenwoordigster was van het orthodox-
protestantse volksdeel en dat de Vara SDAP en NVV achter zich had. Dat
maakte allemaal bepaald indruk op van den Broek en deze deed de
toezegging dat hij zich in elk geval van verdere stappen zou onthouden,
totdat hij met Oranje zou hebben gesproken die donderdag weer in
Hilversum werd verwacht.

Aan die toezegging hield hij zich niet. In de loop van die dinsdag


