TEGEN DE ‘MOFFENMEIDEN’

aan de schietpartij op de Dam in Amsterdam op de middag van 7 mei,
daar zulk een publieke bestraffing plaatsvond: ‘De hoofden werden
kaalgeknipt en gemenied. Dit gebeurde niet zo zachtzinnig. Het bloed
stroomde over hun gezicht’

Zo ook elders, bijvoorbeeld in het Betondorp in Amsterdam-oost op
de avond van 6 mei:

‘De jaren opgekropte woede uit zich doordat de jongens enkele meiden die
met Moffen hebben omgegaan en zich hebben gegeven, de kop kaalknippen. 1k
zag viermaal dit volksgerecht voltrekken. En niemand deed er iets tegen. Zij
kregen hun gerechte straf. Ze grepen zo’n meid beet en met zakschaartjes, ja met
messen zag je ze de kop kaal maken. Als een geplukte kip zag je ze door de
duizendkoppige menigte wegvluchten. Er was een meid bij die ze van haar bed
hebben gehaald. Ze stond in pyamabroek en enkel hempje tussen de menigte.
Op haar blote voeten vluchtte ze weg in de richting van Amsterdam. Het was
geen verheffend schouwspel.

... Vele meiden hadden zich verstopt. De deuren werden opengeramd en als
het niet aan de voorkant ging, dan zag je de jongens aan de achterzijde het huis
betreden. En ze gingen van de een naar de ander. Lijsten waren er opgemaakt
wie in aanmerking er voor kwam’' —

wij hebben in hoofdstuk 8 vermeld dat dergelijke lijsten in Den Haag
door de Bewakingstroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten waren
opgesteld, en wij vermoeden dat hetzelfde elders is geschied.

In Noordwijk werd het ‘weerzinwekkend vonnis’, aldus een plaatse-
lijke geschiedenis, aan ‘naar schatting een twaalftal meisjes’ in het open-
baar voltrokken. ‘De lol was er gauw vanaf.’ Hier kregen alle vrouwen
die met Duitsers sexueel contact hadden gehad, een verklaring uitgereikt
(naar wij aannemen: door de BS), dat zij zich van dit soort contact met
Geallieerde militairen dienden te onthouden; ‘het waren er welgeteld
twee-en-negentig!’?

In de stad Utrecht werden van 6 of 7 mei af vrouwen die omgang met
Duitsers hadden gehad, opgepakt, ‘hun haar’, aldus een rapport van 8 mei,
‘wordt afgeknipt en sommigen teert men een hakenkruis op het hoofd.”

In Haarlem vond, vermoedelijk op 6 mei, het kaalknippen plaats op
de Grote Markt. ‘Ineens’, aldus de beschrijving door Corrie ten Boom,
in februari ’44 gearresteerd wegens hulp aan Joden, in december 44
vrijgelaten uit Ravensbriick,
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