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'stuiven allen de kant van het Stadhuis op. 0, nu trekken ze drie meisjes de
trappen op, en op het bordes omringen hen enige mannen. Het zijn Hollandse
meisjes en vrouwen die met Duitse soldaten omgang gehad hebben. De mensen
om mij heen lachen, gieren,joelen nu. Voor het Stadhuis is een stellage gebouwd,
ik weet niet waarvoor. Vroeger, in duistere Middeleeuwen, stond hier het schavot.
Ik ril.

Nu zie ik het gezicht van een van de meisjes. Haar hoofd is slordig geschoren,
lange strepen haar zijn blijven zitten, maar toch lijkt ze op de meisjes uit de
gevangenis. Zij kijkt verbeten woedend. Het lijkt mij een achterlijk kind. Ze
heeft een bot gezicht. Nu moet ze bloemen vasthouden en een jongen trekt haar
arm in de hoogte en laat haar de maat slaan als het volk Oranje Boven zingt. Een
ander houdt bloemen boven haar hoofd en dan smeren ze oranje verf over haar
kale bol. Ineens ontmoeten haar ogen de mijne. Ik zou tot de jongens die met
haar bezig zijn, willen roepen: 'Pas op! er breekt iets!'

Een oudere vrouw wordt nu naar voren getrokken. Zij verweert zich, zij is
woest. Fel kijken haar donkere ogen. Het volk om mij heen giert van het lachen.
Dit is nog veel mooier dan die eerste, die zich gedwee liet scheren. De vrouw
kan niet tegen de overmacht op en haar hoofd wordt kaalgeschoren, evenals het
keurig geonduleerde kopje van het volgende slachtoffer, een knap meisje, dat
verbeten zich laat behandelen. Daar zet één uit het volk het Wilhelmus in en zij
moet de maat slaan.

Ik ga weg. Het Wilhelmus is mij zo heilig. Wat is dit erg.'!

Zowel de Binnenlandse Strijdkrachten als het Militair Gezag hadden
instructie, dit soort excessen tegen te gaan. Hoe schaars ook onze gege-
vens zijn, wij zijn er van overtuigd dat men zich op tal van plaatsen niet
aan die instructie heeft gehouden. In Rockanje was het overigens een
functionaris van het Militair Gezag die op 14 mei tot het kaalknippen last
gaf. 'Toen hij', aldus een plaatselijke geschiedenis,

'zag dat er nog geen vrouwen en meisjes waren kaalgeknipt, sprak hij zijn
verwondering en verontwaardiging hierover uit en gaf hij het bevel hiertoe. Het
merkwaardige was dat de [verzets]leiding op Voorne het hierover eigenlijk niet
eens was.

Hoe erg dit kaalknippen gevonden werd, blijkt wel uit het geval waarin een
vader zei, het niet erg te vinden als ze zijn dochter dood zouden schieten, maar
dat hij wraak zou nemen als ze aan het knippen gingen."
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