
MUSSERT

Mussert verliet in de ochtend van vrijdag 4 mei het Haagse ziekenhuis
'Bronovo' waar hij, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, nog enkele
dagen rust had genomen. Hij begaf zich naar het Groen van Prinsterer-
huis waar hij een bespreking hield met een aantal vooraanstaande
NSB'ers, onder wie de secretaris-generaal van de NSB, C. G. Huygen,
het hoofd van de Secretarie van Staat, mr. J.H. Carp, en de radiopropa-
gandist Max Blokzijl. Mussert zei er dat enkele niet-aanwezige vooraan-
staande NSB'ers, onder wie de burgemeester van Rotterdam, Müller,
hem hadden geadviseerd, de NSB te ontbinden - hij vroeg wat men
daarvan vond. De aanwezigen wezen het denkbeeld af (dat deed ook
Mussert) en zij keurden vervolgens de tekst goed van een proclamatie
die Mussert op de bevrijdingsdag in een speciaal nummer van Het
Nationale Dagblad wilde doen verschijnen. Het stuk is niet bewaard
gebleven - wij veronderstellen dat Mussert er in beweerde dat de NSB
steeds voor de Nederlandse belangen was opgekomen en deswege voort-
durend moeilijkheden met de bezetter had gehad.'

Vrijdagmiddag reed Mussert naar Utrecht om er het weekeinde door
te brengen. Ook hij werd daar 's avonds door de berichten over de Duitse
capitulatie verrast. Zaterdagochtend ging hij naar het in Utrecht geves-
tigde hoofdkwartier van zijn beweging en gaf opdracht, er voor te zorgen
dat het in goede staat zou worden overgedragen aan de Nederlandse
autoriteiten. Samen met zijn adjudant liep hij naar zijn woning terug,
'overal', aldus deze,

'werd al gevlagd en verschillende winkeliers waren reeds bezig, hun etalages met
oranje te versieren ... (Wij) zagen overal vrolijke gezichten en lachende mensen
... Hij (zei) mij dat hij in Den Haag het einde wilde afwachten. 'Vrouwen moeten
daar niet bij zijn', voegde hij hieraan toe."

Na nog van enkele vrienden afscheid te hebben genomen, liet Mussert
zich zaterdagmiddag naar Den Haag rijden waar hij in het Groen van
Prinsterer-huis zijn arrestatie ging afwachten. In het gebouw verschenen

1 Toen de hoofdvertegenwoordiger van de Utrechtse Parool-groep, A. Ekker, op 6
mei in de drukkerij van de NSB te Utrecht poolshoogte ging nemen om er de
verschijning van een Utrechtse editie van Het Parool voor te bereiden, trof hij er de
hoofdredacteur van Het Nationale Dagblad aan die beweerde, voor dezelfde goede zaak
te hebben gestreden als de illegaliteit, en zei dat hij opdracht had van Mussert, voor
'de Bevrijdingskrant' te zorgen, 'daar hebben we lang genoeg naar uitgezien!' (A.
Ekker: Verslag bezettingstijd II (1976), p. 37 (Doc II-61S A, a-sj) 2 K A. E.: 'In
afwachting van de Duitse capitulatie. De eerste week van mei 1945', p. 8.
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