
BEVRI]DINGSFEEST IN AMSTERDAM

het Paleis betraden': de Canadese Town Major, de bevelhebber van het
regiment Seaforth Highlanders dat daags tevoren Amsterdam was binnen-
getrokken, de commissaris voor Amsterdam van het Militair Gezag,
burgemeester de Boer, majoor Overhoff, van Randwijk, een vertegen-
woordiger van de Perhimpunan Indonesia (de organisatie van Indonesische
studenten), 'en toen ook minister-president Gerbrandy op de tribune
verscheen, nam het gejuich schier geen einde.'

De Amsterdamse kinderkoren, tezamen vijfduizend kinderen tellend,
zongen 'Wilt heden nu treden', gevolgd door het Wilhelmus dat door
alle aanwezigen werd meegezongen. De Nederlandse vlag en de vlaggen
van Engeland, Amerika, Canada en de Sowjet-Unie werden gehesen en
daarop werden de vier volksliederen door een muziekkorps ten gehore
gebracht, meegezongen door wie de teksten kende.

Overhoff was de eerste spreker; hij herdacht de gevallen BS'ers. 'De
BS', zei hij,

'hebben thans hun zware taak volbracht, maar hebben nog, in samenwerking met
de gehele bevolking, één plicht: de orde en rust te bewaren, opdat straks, als Hare
Majesteit in ons midden zal zijn, Amsterdam haar kan verwelkomen op een
wijze, de hoofdstad waardig.'

Van Randwijk vond dat Overhoff lang niet uitbundig genoeg had
gesproken; zijn eerste woorden waren een kreet: 'Amsterdammers, wij
zijn vrij!' Daverende toejuichingen volgden. Hij sprak vervolgens over
'de Februaristaking van 1942' en over de offers die de illegaliteit had
gebracht, vroeg om een minuut stilte, bracht daarna hulde aan allen die
aan het verzet hadden deelgenomen (speciaal aan de Indonesiërs onder
hen), prees Churchill, Roosevelt, Stalin, koningin Wilhelmina en Ger-
brandy en richtte zich tenslotte tot de Canadezen: 'Wij zullen voor altijd
bondgenoten en vrienden zijn! Want' (hij hamerde op het spreekgestoel-
te) 'wij hebben jaren verloren, maar wij kunnen een eeuw winnen!'

Burgemeester de Boer betreurde het dat zijn voorganger de Vlugt de
bevrijding niet had mogen beleven. Hij 'maakte de bevolking een
compliment voor de voorbeeldige orde tijdens en na de spannende dagen
van de intocht en bracht het prettig nieuwtje dat hij op het Stadhuis de
eerste Friese schipper had ontvangen die in Friesland verzamelde levens-
middelen kwam brengen.'

De bevelhebber van de Seaforth Highlanders, een jeugdig officier met
een Schotse rok aan, noemde het vervolgens een eer dat zijn regiment
in Amsterdam de Geallieerde strijdkrachten had mogen vertegenwoor-
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