EEN ‘RAFELIGE BEVRIJDING’

daarentegen kende van vrijdagavond 4 tot dinsdag 8 mei een vreemd
interregnum waarin de bezetter, hoezeer ook verslagen, de macht nog in
handen had. Dat heeft aan de bevrijding van het westen een minder
duidelijk karakter gegeven. De laaiende vreugde van vrijdagavond maak-
te op zaterdag plaats voor gevoelens van angst en katterigheid — katte-
righeid vooral bij de Binnenlandse Strijdkrachten die, opgeleid voor het
gevecht en bereid zich in te zetten, zich moesten schikken in een passi-
viteit waarvan de wenselijkheid door de meesten niet werd begrepen.
Pas de intocht, 8 mei, van de twee infanteriedivisies van het Ist Canadian
Corps bracht volstrekte duidelijkheid.

Een, als wij het woord mogen gebruiken, rafelige bevrijding dus; een
bevrijding ook (als wij even afzien van de incidenten die wij memoreer-
den) zonder moeite, zonder strijd, zonder offers, zonder glorie, niet
zozeer militair als wel administratief van aard — inderdaad: met één
pennestreek voltrokken (zij het toen nog niet ten volle verwezenlijkt)
en wel op het moment waarop de koppige Blaskowitz op zondag 6 mei
in Wageningen zijn handtekening zette onder de hem daags tevoren
voorgelegde Articles of Surrender oftewel Ubergabebefehle.

De bezetting was ten einde.

In zeven delen van ons werk: de delen 4 t.em. 10, hebben wij getracht,
een beeld te geven van de lotgevallen van het Nederlandse volk in vijf
bezettingsjaren: van de druk van de vijand, van het verzet en het illegale
werk, van het lijden van gevangenen en gedeporteerden; van de verrich-
tingen, buitengaats, van Nederlands strijdkrachten en zijn koopvaardij;
van het beleid van zijn uitgeweken regering en haar organen; van de
gebeurtenissen in de bevrijde delen des lands van september ’44 af; en,
tenslotte, van het aandeel aan de oorlogvoering van de Nederlandse
Antillen en Suriname. Slechts het uitgebreide en moeilijke complex
Nederlands-Indié (onderwerp van ons volgende deel: deel 11) lieten wij
terzijde.

Wij zijn ons bewust, in die zeven delen geen paragraaf geschreven te
hebben waaraan men niet op grond van voortgezet, dieper onderzoek
een heel boek zou kunnen wijden. Wij hebben ons, het moge vreemd
klinken, beperkt; niettemin is ons algemeen werk tot een grote lengte
uitgedijd. De materie stelde nu eenmaal haar eisen en wij hebben ons
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