
HET WESTEN BEVRIJD

aan die eisen onderworpen. Des te gereder hebben wij dat gedaan omdat
wij in het weergeven der gebeurtenissen niet alleen precisie, d.w.z. overal
waar dat pas gaf: gedetailleerdheid, wilden nastreven, maar vooralook
omdat wij de gevarieerdheid dier gebeurtenissen èn de gevarieerdheid
van de menselijke reacties daarop wilden doen uitkomen.

Ons werk is, wat de oorlogsjaren betreft, nog niet voltooid. Dat is één
reden om nu nog niet een terugblik te werpen op wat wij tot dusver
hebben geschreven. Een tweede reden is dat wij, zo min als wij de
geschiedenis van het koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog hebben
willen losmaken van hetgeen er aan voorafging (onderwerp van ons
eerste deel: Voorspel), evenmin die geschiedenis willen losmaken van
hetgeen er onmiddellijk op volgde. De jaren van oorlog en bezetting
zijn door de toen volwassen generatie beschouwd en gevoeld als een
periode van bijzondere betekenis die een uitgebreide en nauwkeurige
uitbeelding ten volle waard was - tegelijkertijd is die periode óók (wij
wezen er reeds op in de aanhef van Voorspel) niet meer dan een hoofdstuk
geweest in de Nederlandse geschiedenis. Het is nu nog te vroeg om weer
te geven in welke opzichten het een belangrijk hoofdstuk was en hoe
men het in het grote geheel van die geschiedenis zou kunnen plaatsen:
dat moment is pas gekomen wanneer, behalve het over Nederlands-Indië
handelende deel II, ook deel 12, Epiloog, is geschreven, waarin het herstel
en de wederopbouw van de Nederlandse samenleving geschetst zullen
worden.

Het zou niettemin niet juist zijn om niet iets langer stil te staan op
het tijdstip dat wij aan het slot van dit deel hebben bereikt: het tijdstip
van de bevrijding van West-Nederland, beter: van de bevrijding van
geheel Nederland. Stil te staarrteneinde een blik te werpen op het bevrijde
land en het bevrijde volk. Dan kan het einde van de delen waarin wij
de bezettingsperiode beschreven, tegelijk het begin worden van hetgeen
wij in Epiloog te schrijven krijgen over de naoorlogse ontwikkelingen.

*

Het bevrijde land dus en het bevrijde volk. Laat ons met het simpelste
van de twee beginnen: het land.

Ten tijde van de bevrijding (zie kaart XVIII op pag. 1441) stond 8%
van de bodem (260000 ha) onder water, nagenoeg geheel (Walcheren
vormde de uitzondering) als gevolg van door de Duitsers gestelde inun-
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