
EEN TOEGETAKELD LAND

Nederlanders die in diverse concentratiekampen (en hun Aussenkomman-
dos) en tuchthuizen waren bevrijd (de uit Ravensbrück bevrijde vrouwen
bevonden zich in Zweden); bevrijd waren ook bijna vijfduizend gede-
porteerde Joden: nog geen twaafhonderd in diverse concentratiekampen
(en hun Aussenkommandos), ca. tweeduizend in Tröbitz (de overlevenden
van de Bergen-Belsen-groep), ca.vijftienhonderd in Theresienstadt. Dan
waren er Nederlandse dwangarbeiders in Noorwegen (er is geen cijfer
bekend) en, ten getale van enkele duizenden, in de Sowjet-Unie (de z.g.
SS-Frontarbeiter) en tenslotte bevonden zich, naar schatting, in mei '45
in andere dan de genoemde landen ca. zestigduizend Nederlanders:
mannen van de strijdkrachten en van de koopvaardij, vluchtelingen, en
arbeiders die in België of Frankrijk waren bevrijd.

Telt men al deze cijfers op, dan komt men tot een totaal aan ontheem-
den of anderszins afwezigen van meer dan éénmiljoennegenhonderddui-
zend, anders gezegd: meer dan een vijfde van de gehele bevolking was
ontheemd of anderszins afwezig.

Daarmee is nog niet alles gezegd. Van allen die zich buiten Nederland
bevonden: in totaal naar schatting ca. driehonderdtachtigduizend perso-
nen, had men sinds september '44 niets meer vernomen. Er waren onder
hen enkele honderden Nacht-und-Nebel-gevangenen van wie men sinds
hun wegvoering naar NatzweiIer in het geheel niets had gehoord. Even-
min had, een enkele uitzondering daargelaten, iemand ooit iets verno-
men van de ca. honderdvijfduizend Joden die van juli '42 af uit Wes-
terbork en Vught naar het oosten waren gedeporteerd. Er was onder de
misschien zestienduizend Joden die in Nederland uit hun onderduik
werden bevrijd, geen een die zich ten tijde van de bevrijding niet in
angstige spanning afvroeg of gedeporteerde familieleden en vrienden nu
dan toch zouden terugkeren, en in diezelfde angstige spanning leefden
de familieleden en vrienden van de krijgsgevangenen, van de gevange-
nen in de concentratiekampen en van de slachtoffers van de arbeidsinzet.
Trouwens, de ontheemden die in het oosten en noorden des lands waren
terechtgekomen, hadden als gevolg van de slechte postverbindingen ook
maar weinig berichten naar familieleden en vrienden in het westen
kunnen sturen. Men wist daar dat het oosten en noorden met betrekkelijk
weinig strijd waren bevrijd - men wist óók dat er gevochten was;
denkbaar was dat zich daar een vader, echtgenoot of zoon dan wel een
moeder, vrouw of dochter onder de slachtoffers bevond.

Dan waren er de familieleden en vrienden van de ca. tachtigduizend
Nederlanders in Indië en van een onbekend aantal Indische Nederlanders
(personen van gemengde Nederlands-Indische afkomst), omtrent wier
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