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lot men in de meeste gevallen al meer dan drie jaar niets gehoord had.
Zouden zij nog in leven zijn? Waar? Hoe? Zouden zij de bevrijding van
Indië halen, zouden zij haar overleven? Niemand wist het.

Zo viel in het westen bij menigeen over de vreugde van de bevrijding
de donkere schaduw van een diepe bezorgdheid: ja, die bevrijding wàs
gekomen, eindelijk, maar zou zij niet gevolgd worden door onheilsbe-
richten, door jobstijdingen?

Weer een andere schaduw: een schaduw van verdriet, vielover de
vreugde van allen die al wisten dat oorlog en bezetting hun onherstelbare
verliezen hadden berokkend: de familieleden en vrienden van de slacht-
offers van de Duitse invasie van mei '40, van de misschien wel dertig-
duizend burgers die door de bombardementen en de beschietingen om
het leven waren gekomen, van de gefusilleerden uit het verzet en van
diegenen die vóór september '44 in de concentratiekampen waren be-
zweken en van wier dood bericht was ontvangen, van de leden van de
strijdkrachten, vooral van de Koninklijke Marine, en van de opvarenden
van de koopvaardij omtrent wier sneuvelen of overlijden men was
ingelicht via het Internationale Rode Kruis.

Zo waren bij velen de gevoelens ten tijde van de bevrijding bij uitstek
gemengd: er was verdriet naast vreugde, angst naast hoop, onzekerheid
naast vertrouwen.

Die ambivalentie deed zich, menen wij, in nog veel breder verband
voor. Zeker, het rijk van de vijand had afgedaan, de bezetter was versla-
gen; allen die met hem hadden geheuld, zouden, zo werd vertrouwd,
hun gerechte straf niet ontlopen, diegenen die in hun dienstbaarheid aan
de bezetter te ver waren gegaan, zouden daar de gevolgen van te onder-
vinden krijgen en wie door het ingrijpen van de bezetter schade had
geleden, zou in zijn rechten worden hersteld - maar wat zou de toekomst
overigens brengen? Oorlog en bezetting waren een ontzaglijke shock
geweest, een haast traumatisch gebeuren. Zij hadden aan veel gezapigheid
en benepenheid een einde gemaakt - zij hadden óók Nederland het besef
bijgebracht van zijn kwetsbare ligging en zijn zwakheid. Zij hadden het
geconfronteerd met brute aggressie, met fanatisme, met verraad, met
wreedheid. Er was, bij velen, een diepe angst gewekt voor Duitsland en
de Duitsers, angst ook voor nieuwe oorlogsdreigingen. De wereld leek
veel gecompliceerder geworden dan ze vóór de bezetting al was geweest
en in die wereld stond nu een ontredderde Nederlandse samenleving:
verarmd, verstrooid, door de bezetter losgeslagen uit al zijn vroegere
verbanden, de kerkelijke uitgezonderd (die waren onder de druk der
tijden sterker geworden dan ooit) - verenigingen waren opgeheven,


