
EEN TOEGETAKELD LAND

partijen verdwenen, vijfjaar lang had men geen enkele vorm van inspraak
gekend.

Betekende dit alles dat de vreugde om de bevrijding niet diep werd
gevoeld? Natuurlijk niet: ze was echt. Maar daarbij moeten wij toch
aantekenen dat er niet zo weinigen waren die, afgezien nog van de
bezorgdheid die wij eerder aanstipten, tot het beleven van die vreugde
nauwelijks de energie konden opbrengen en bij wie de bevrijding eerder
een grote matheid en vermoeidheid naar boven deed komen die de
weerslag waren van alle spanningen die men had doorstaan. Die span-
ningen lagen achter de rug, de nachtmerrie van de bezetting was voorbij.
Maar allen die op 9 mei op de Dam in Amsterdam de sprekers van het
verzet, de nieuwe burgemeester, de Canadese bevrijders en de kordate
minister-president zo uitbundig hadden toegejuicht, liepen huiswaarts
door een gehavende stad waar het vuilnis op hopen lag te stinken en
keerden in behuizingen terug die uitgewoond waren, waar geen lamp
brandde, waar vrijwel niets te eten was. De confrontatie met de vrijheid
die gekomen was, was er tegelijk een met de armoede die was gebleven.

Torenhoog rezen de problemen van de wederopbouwop. Maar de
weg zou weer opwaarts gaan. En het zou een weg zijn waarop men in
herwonnen zelfstandigheid de eerste schreden zou kunnen zetten.
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