
'DE KOMPENIE'

III. De Oost-Indische Compagnie I
Rood: de gebieden die eind zeventiende eeuwonder het daadwerkelijk gezag

stonden van de Compagnie.

zij van het door hen veroverde Amerika uit hadden bereikt: een groot
deel van de bevolking van deze eilandengroep liet zich dopen. Dat hing
samen met het feit dat de Islam, die bij contacten met het Christendom
van meet af aan van grote weerbaarheid getuigde, nog maar nauwelijks
op de Philippijnen was doorgedrongen toen de Spanjaarden er met hun
priesters verschenen.

De Houtman eI).de Nederlanders die hem volgden, alsook de in 1602

opgerichte Compagnie ging het dus in de eerste plaats om de specerijen.
Nederlandse koopvaarders hadden ze voordien in Portugal kunnen ko-
pen, maar toen Portugal in 1580· (de Tachtigjarige Oorlog was in volle
gang) door de Spaanse koning, Philips II,was veroverd, werd de toegang
tot de Portugese havens aan de Nederlanders ontzegd - wilden zij in
Europa kruidnagelen en muskaatnoten blijven verkopen, dan moesten
zij die aan de bron verwerven: op de Molukken. De Compagnie verjoeg
er de Portugezen, maar niet de Molukken werden het centrum van haar
machtsuitoefening - dat werd de vestiging die haar hoge vertegenwoor-
diger, ·de in Hoorn geboren gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen,
ten oosten van de havenplaats Bantam, de eerste aanloopplaats van de
Nederlandse koopvaarders (zie kaart III), gesticht had bij een door hem
verwoeste stad, Djakarta. In de nieuwe vestiging, aanvankelijk Nieuw
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