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heid van Indië bepleitend, de wettelijke weg zou verlaten, zou, zei hij
in '20, 'op ijzer bijten'. Hij nam dat deel van zijn taak ernstig.

Teneinde het bijeenbrengen van gegevens op grond waarvan hij tot
ex- of internering kon besluiten te verbeteren en in het algemeen alle
oppositionele stromingen beter te observeren, richtte hij in mei '16, twee
maanden nadat hij zijn ambt had aanvaard, een Politieke Inlichtingen-
dienst op' die onder leiding kwam te staan van een gewezen kapitein van
het Knil, een gematigd man, die er met ernst naar ging streven, zo
nauwkeurig mogelijk te weten te komen wat er in de inheemse samen-
leving leefde en die, conform de opvattingen van de gouverneur-gene-
raal, afkerig was van al te fors ingrijpen - van Limburg Stirum werd dan
ook spoedig in een van de in Indië verschijnende Europese dagbladen
voor 'bolsjewiek' uitgemaakt,"

Hier en daar werd het in de oorlogsjaren in Indië onrustig. In de
tweede helft van '15 gingen de inheemse landbouwers die particuliere
landerijen bij Soerabaja bewerkten, met klem protesteren toen hun bleek
dat die landerijen ten behoeve van de stadsuitbreiding van Soerabaja
waren verkocht waardoor zij zonder enige schadeloosstelling brodeloos
zouden worden; die protesten, door de Sarekat Islam, de Vereniging
Insulinde en Sneevliets ISDV ondersteund, brachten anderhalf jaar lang
deining teweeg. Tot gelijke protesten kwam het bij Semarang. Ernstiger
was wat op Zuid-Sumatra in het gebied van Djambi gebeurde. De
bevolking had er zich na 1900 onder leiding van haar inheemse hoofden
enkele jaren lang verzet tegen de consolidatie van het Nederlands gezag;
die hoofden waren in 'I2 afgezet en door uit Java overgebrachte inheemse
gezagdragers vervangen. Dat had al ontevredenheid gewekt; deze was
sterker geworden toen de nieuwe hoofden hoge belastingen en zware
herendiensten waren gaan opleggen en toen zich tot overmaat van ramp
van '14 af misoogst had voorgedaan. Eind augustus '16 brak een gewa-
pende opstand uit welke door de opstandelingen gezien werd als deel
van de 'heilige oorlog' die, zo heette het, door Duitslands bondgenoot
Turkije werd gevoerd. Het duurde meer dan twee maanden voordat het
Knil de opstand had gedempt; hij werd in zijn laatste fase volgehouden
door een kleine schare die beweerde namens de Sarekat Islam op te treden
en welker leider zich 'vorst' noemde. Geschat werd dat de opstand aan
vijfhonderd opstandelingen het leven had gekost; zij op hun beurt

1 Een tweede taak van de PID was, spionage door agenten van de oorlogvoerende
mogendheden tegen te gaan. 2 D. M. G. Koch: Batig slot, p. 21.
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