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bleef 'benauwen' dat hij 'slechts zo weinig' inheemsen kon benoemen.'
Zijn vrees was dat een lichaam van negen-en-dertig leden waarvan slechts
vijftien zouden behoren tot de inheemsen die in de samenleving als
geheel een overweldigende meerderheid vormden, de inheemse wereld
niet in het minst zou aanspreken.

Op 18 mei '18 werd de Volksraad door van Limburg Stirum geïnstal-
leerd. 'Het nieuwe orgaan', aldus in '41 de Commissie-Visman, 'kwam
uit Nederland als een geschenk waarvan men aanvankelijk in Europese
en inheemse kringen' (over de reacties onder de Indische Chinezen zullen
wij in het volgende hoofdstuk schrijven)

'de waarde niet goed schatten kon. Er was naast wreveligheid over dit 'parlementje
spelen' vooral vriendelijke belangstelling, maar weinig geestdrift. De dag van
18 mei 1918 ... is voor de tijdgenoten vrijwelonopgemerkt voorbijgegaan.
Volgens de ooggetuigenverslagen in de Batavia'se bladen woei er op de dag van
installatie slechts één enkele vlag langs de route welke de landvoogdelijke stoet
volgde ... Op het voorplein van de Volksraad begroette een groep Ambonnezen,
dankbaar voor hun vertegenwoordiging in het nieuwe college", de landvoogd
echter met hoera's. De enige warmte kwam dus van inheemse zijde" -

ja, maar van een zijde die zich goeddeels met Nederland had geïdenti-
ficeerd en in zoverre niet representatief was voor wat onder de inheemsen
als geheelleefde.

Van Limburg Stirum hield een hooggestemde toespraak.' 'Er is een
Volksraad', zo haalde hij de eerste woorden uit artikel I van de desbe-
treffende wet aan. 'In dit sobere wetgevend woord', zei hij, 'ligt de
mogelijkheid ener gulden toekomst.' Dat lichtte hij o.m. als volgt toe:

'Door de bemoeiing van de Volksraad met de begroting zal zich een onge-
schreven staatsrecht ontwikkelen dat verplaatsing van het zwaartepunt naar Indië
medebrengt. De komende jaren zullen ons doen zien een door zoeken en tasten
langzamerhand zich aftekenende grenslijn tussen de bemoeienis der Staten-
Generaal en die van de Volksraad. Doch betreden om niet verlaten te worden is
de weg naar het doel waarnaar gestreefd wordt. Dat is: een verantwoordelijke
regering in Nederlands-Indië zelf, die in samenwerking met de Volksraad
gerechtigd zij tot het nemen van eindbeslissingen over alle aangelegenheden die
niet van algemeen rijksbelang zijn.

1 Brief, 12 sept. 1917, van van Limburg Stirum aan Pleyte in van der Wal: Volksraad,
dl. I, p. 206. 2 Dat lid was door de gouverneur-generaal benoemd. ' Verslag
Commissie-Visman, dl. I, p. 78. 4 Tekst in van der Wal: Volksraad, dl. I, p. 599 e.v.
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