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... Het is vanzelfsprekend dat in die gedachtengang slechts past een Volksraad
met een ledenaantal dat een veelvoud is van het tegenwoordige en welks
meerderheid wordt gevormd door de inheemse bevolking, die dan op mannen
zal moeten bogen in het bezit der kennis en ervaring die nodig zijn voor
bekleding der hoogste ambten.'

De wijze waarop van Limburg Stirum hier de 'gulden toekomst'
invulde, gaf op de duidelijkste wijze en geheel in overeenstemming met
Pleyte's gedachtengangen (deze had goedgekeurd wat van Limburg Sti-
rum wilde betogen) de doelstellingen van de ontvoogdingspolitiek weer.
Zeker, uit de inheemse samenleving moesten eerst 'mannen' voortkomen
'in het bezit der kennis en ervaring die nodig zijn voor bekleding der
hoogste ambten', maar was dat eenmaal geschied, dan zou Indië binnen
het koninkrijk autonoom worden onder een 'verantwoordelijke rege-
ring' (dat kon moeilijk iets anders betekenen dan: verantwoordelijk aan
de Volksraad) en met een vergrote Volksraad waarin de inheemsen in·de
meerderheid zouden zijn. Opzien baarde de toespraak van de landvoogd
niet, noch in Indië, noch in Nederland. De aangegeven doelstellingen
waren immers doelstellingen op lange termijn en in de nabije toekomst
zou kennelijk niets veranderen.

Het eerste dat de nieuwe Volksraad deed, was de koningin verzoeken
het reglement van orde in die zin te wijzigen dat zijn beraadslagingen
ook in het Maleis mochten worden gevoerd. Van Limburg Stirum legde
dat denkbeeld aan de Raad van Nederlands-Indië voor; deze was met
hem van mening dat het bezwaarlijk kon worden afgewezen. Pleyte werd
ingelicht en deed de landvoogd vervolgens telegrafisch weten (in het
Engels: het was nog oorlog en de gedachtenwisseling tussen Batavia en
Den Haag vond plaats via Engelse telegraafkabels die onder censuur
stonden) dat hij bezwaar had tegen 'jul! legal equalization of Dutch and
Malay languages', maar kon goedvinden dat het reglement van orde aldus
zou worden gewijzigd, 'that members feeling themselves not speaking Dutch
with fluency have freedom to use Malay stop can you agree?' 'Splendid I agree',
antwoordde van Limburg Stirum.'

Wat in de Volksraad in de eerste zittingsperiode verder te berde werd
gebracht, vond de gouverneur-generaal minder 'splendid.' 'Het grote
.bezwaar dat ik', schreef hij eind juni aan Pleyte,

1 Telegram, 4 juni 1918, van van Limburg Stirum aan Pleyte en 6 juni 1918 van Pleyte
aan van Limburg Stirum in a.v., p. 2}9-30.
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