EERSTE VERGADERINGEN VAN DE VOLKSRAAD

‘tegen de behandeling van zaken heb, is dat het college zich in 't geheel niet
bewust toont te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor ’s Lands middelen en
stemt voor overgrote uitgaven zonder zich één ogenblik bezig te houden met de
vraag vanwaar het geld moet komen . . . Er moet veel veranderen voor Indié voor
zelfbestuur rijp is, dat staat nu wel vast, als de V[olks] R[aad] het voor ’t zeggen
had, waren wij weldra failliet.”

Negatiever nog, ja met onverholen minachting oordeelden de hoofd-
ambtenaren van de departementen die op de publieke tribune het beraad
in de Volksraad volgden. De gouverneur-generaal lichtte er de minister
over in. ‘‘Ze moesten ze alle negen-en-dertig de zaal uittrappen’. ‘De
vent moet oneervol ontslagen worden.” ‘Hoe is 't mogelijk dat zoiets
geduld wordt’, ziedaar een drietal exclamaties van evenzovele hoofd-
ambtenaren van goede naam.’? De reacties in het grootste deel van de
Europese pers waren navenant en spoedig werd door die pers in het geheel
geen aandacht meer besteed aan wat in de Volksraad werd verhandeld.

In ’14 was, na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in Indié veel
gesproken en geschreven over de vorming van een inheemse militie en
daarop was, wij wezen er eerder op, ook in inheemse kring positief
gereageerd. In de zomer van ’16 werd met medewerking van Boedi
Oetomo, de Sarekat Islam, de in 1909 opgerichte Regentenbond en de
heersers van de Vorstenlanden een Comité Indié Weerbaar opgericht dat
een delegatie naar Nederland zond — het delegatielid van de Sarekat Islam
wekte daar enige weerstand toen hij er in een toespraak betoogde dat
Indié zelfstandig moest worden. Meer weerstand kwam er, nu bij de
Europeanen in Indié, toen het delegatielid van Boedi Oetomo, na zijn
terugkeer, in oktober 17 in Djokjakarta een toepraak hield waarin hij de
Nederlandse macht als de rechter- en de inheemse als de linkerhand
aanduidde, waarop hij liet volgen: ‘Als er een inheemse militie is van
een half miljoen man, zal de rechterhand de verlangens van de linker
moeten respecteren.’” Sprak hieruit nog een zekere principiéle bereidheid
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