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die, aldus Ruys drie dagen later aan een van zijn partijgenoten, 'de
revolutie' als 'niet te keren' zagen.' Zo dacht ook Troelstra, de politieke
leider van de SDAP, er over. Op maandagavond I I november sprekend
in Rotterdam, riep hij zijn toehoorders toe: 'Verzuimt het ogenblik niet,
grijpt de macht die u in de schoot wordt geworpen en doet wat gij moet
en kunt doen . . . Wij maken een 'revolutie omdat het kan en moet'

.._ dinsdagmiddag eiste hij in de Tweede Kamer dat 'de bourgeoisie' zou
abdiceren.

'Zijn oproep', schreven wij in Voorspel, 'was een slag in de lucht. Naar
zijn parool hadden de meesten van zijn medebestuurders geen oren, laat
staan zijn tegenstanders, en die laatsten waren actiever dan de eersten.'
Het kabinet-Ruys gaf geen krimp, er werd met snelheid uit betrouwbare
met groot verlof gezonden dienstplichtigen een Bijzondere Vrijwillige
Landstorm gevormd en toen op maandag 18 november op het Malieveld
in Den Haag een grote demonstratie werd gehouden ter huldiging van
koningin Wilhelmina, stond vast dat er van revolutie in Nederland geen
sprake zou zijn.

Wat was in Batavia geschied?
De perstelegrammen over de omwenteling in Duitsland wekten daar

in Europese kringen waar men zich toch al afvroeg wat de toekomst zou
brengen, grote beroering. Op maandag de I Ide deden geruchten de ronde
dat in Nederland een opstand was uitgebroken: de koningin zou afstand
hebben gedaan van de troon en de gouverneur-generaal zou zijn afgezet.
Van Limburg Stirum hield ernstig rekening met de mogelijkheid dat die
opstand succes zou hebben, wellicht al had gehad. 'Ik was', schreef hij
enkele weken later aan Idenburg,

'tot het besluit gekomen dat bij omwerping van het wettig gezag in Nederland,
de Indische regering zou hebben voort te gaan met haar arbeid, zich aan mogelijke
telegrammen niet zou storen doch een revolutionaire regering beschouwen als
voorlopig en wachten op mogelijke wetten of verordeningen die haar met de
mail zouden bereiken. Echter zou dan een beroep gedaan moeten worden op de
Volksraad om met de regering samen te werken en tijdelijk over te nemen de
controle, thans door de minister van koloniën en de volksvertegenwoordiging
uitgeoefend' -

m.a.w.: hij zou dan het gouvernement onder de Volksraad plaatsen. 'De
meest onrustbarende telegrammen,' der grote persagentschappen over
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